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başlatan grup: 


Türkiye- 

- Yunanistan hava 

sahası 


görüşmeleri yeniden 


başlıyor 


Görüşmelerin Atina veya Istanbul'da yapılması için temaslar sürüyor 


© Sonuçlar Mayıs ayında değerlendirilecek 


© NATO zirvesinde Ecevit ile Karamanliş tekrar görüşecek 


ANKARA (ÖZEL Türkiye-Yunanistan ara sında Ege hava sahası konu sundaki görüşmelere önümüzdeki ay Atina veya İstanbul'da devam edilecek Görüşmelerin nerede yapılacağı konusunda temaslar devam ediyor, Görüşmelerde uçuş kontrol sahası, FIR hettı gibi konular üzerinde 


AX* 


SALI 


20 


MART 1979 
350 kuruş 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Yayim alesi 


ZAM YAĞMURU 
DEVAM EDİYOR 


TOPTAN FİYAT LAR: Çimento: 1,300 TL/ton Pik demir: 6,200 TL/ton Teneke: 26 bin TL/ton Kesme şeker: 16.50 TL/kilo Kutu kesme şeker: 17.00 TL/kilo- Rafine toz şeker: 15.50 TL/kilo Parça kömür: 1000 TU/ ton 


ANKARA ÖZEL) 
"Önlem Paketi" diye adlandırılan zamlar birbirini izliyor. Akaryakıt zammının ardından demir, çelik, şeker, çimento ve kömür fiyatlarına 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Şeker, kömür, demir, çimento, cam, sabun, deterjan, ampul, televizyon ve her şey nasibini alıyor 


| Halk oda oda, ev ev direniyor 


Günlük gazetemiz 


Aydınlık bir yaşında 


Afganistan Islam Birliği başkent yakınlarında bir kenti ele geçirdi 


KARABORSACALIĞI 


8/2 ankara havası | YAPALIM, pidet ea esaat 


"Bir ihtimal daha var” ) ya da yurtseverlik 


landı. 


ilam yeni satış fiyatı ton başına 1300 
lira oldu. Pik demirin tonu 6 bin 200 lira, tene- 


Kenin omda 26 bin li- düzenleniyor. Devletin çeşitli kuruluşlarının bel yaban göre temsilcileri, önlemler konusunda görüşlerini a- 


kristal şekerin kilosunun 
toptan satış fiyatı 1380 
lira oldu. Küp şekerin kilosunun toptan satış fiyatı 16.50 lira oldu. Ku- 


| 
| 
yapılan zamlarda açık- | 
| 
| 


(Devamı sa.7, sü.5'de) j eee e e a a ee en Gem oeae mme aa m ae 


lele 


Nuri Çolakoğlu 


Ekonomik Önlemler Paketi konusunda son günlerde Ankara'da yüksek düzeyde bir toplantı 


Afganistan'da Moskovacı yönetim sarsılıyor 


© Pravda, Afoanistan’ da şiddetlenen mücadele 


Devrimci Ordu, Kompong 


ü ker Ý. ira, į rafine” kristal gekr de E H E dolayısıyla Pakistan Speh kentini de kurtardı E radan işlem göre- oj ran m ve Çin'i suçladı e İİ @ Afganistan ise Kamboçya lamlan kömürün yeni fi- 7 nereye z müslüman gerillaların z AP Genel Başkanı "zamlar vahşicedir” dedi re beire. Bunagöre, [I] rel kuvvetleri 


girdiklerini öne 


ce “a 

ap parga kö m 

D i l 4143221, 29 konu 1000 Iradan sata gidiyor Pi sürüyor Pnom Pen'e emirel: “Hükümete akıl >... ... © E 


Bir yılın öğrettikleri 


Jig İRLİK Barış ve Özgürlük Zafer Kazanacak." Bir yıllık yayınımız boyunca gazetemize bu anlayış yol gösterdi. 
Türkiye'nin zor şartlar altında olduğunun bilinciyle günlük bir gazete çıkarmayâ karar verdik. Siyasi bakımdan güçlükler ekonomik ba- 


verenler dostları değil” 


İSTANBUL(SZEL) 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, hükümete akıl verenlerin dostları oladığını söyledi 
Üç günden beri İstan bul'da bulunan Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel dün İs tanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Demirel basın top lantısında hükümetin ted bir paketi ve son zam lar konusunda düşüncele rini açıkladı 
(Devamı sa.7 ,sü.4'de) 


to, kömür ve şeker zamlarının açıklanması Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ile Sanavi ve Teknoloji 

(Devamı sa.7, sü.3'de) 


IMF'nin, borç verme koşullarını hafiflettiği açıklandı 
WASHİNGTON (AA) Uluslararası Para Fo 


nu'nun (IMF), borçlu ül kelere yeni borç verme 


G TAHRAN’ dan yeni dönen m) ÇİĞDEM KÖMÜRCÜOĞLU, 
© SABİT YÜRÜRDURMAZ 


SER VİSİ 
Afganistan'da Moskovacı Nur Muhammed Taraki yönetimine karşı mücadele şiddetlenirken, müslüman gerillaların başkent Kabil! İran sınırına bağlayan yol üzerindeki önemli bir kenti ele geçirdikleri bildiriliyor. 
Nur Muhammed Taraki yönetimi bu açıklamayı yaparken kenti işgal edenlerin Afganlı kılığına bürünen İranlı askerler olduklarını öne sürdü. 
Afganistan'daki mücadeleyi yürüten yerel önder- ler ise bunun iftira oldugunu, kentin Moskovac: yönetimine karşı olan halk kuvvetleri tarafın- 


(Wevamı 5a.7, sü./'de) 


Devrimci Halk Ordusunun bir savaşçısı 


40 kilometre 
yaklaştı 


CAA 


Kanunsuz lokavtta 870 işçi atıldı 


Mersin Soda Sanayii, askeri kuşatma altında 


MERSİN (ÖZEL) 
Mersin Soda'da işve- 


kımdan ise ağır bir buhran Türkiye'yi sarıyordu. KoA ' ATE Ci Arii i i 

dia > S à şullarını "bir parça AN m ev erteleme süresi 
19 Mart gecesi ilk rotatifler dönerken İstanbul hafifletme kararı aldığı a- Adı çeşitli işkence 7 ın, goruş elerin nin bitimine 10 gün kala 
Üniversitesi önünde daha'üç gin önce faşistlerce | 77 Devrimci çıklandı. Bilindiği gibi olaylarına karışan işyerinde kanunsuz lo 


ölaurülen yedi gencin acısını yüreğimizde duyuyorduk. Bunu yurtsever Savcı Doğan Öz" ün öldürülmesi, arkasından Ümraniye semtinde 


Maden-İş 
ERDEMİR'de 


IMF'nin koşulları kalkınmakta olan ülkelerce çok ağır bulunuyor 

IMF Yönetim Kurulu 


iafalıtala ala aaa sala alalı 


Emniyet Amiri 


başlama tarihi olarak Vietnam'a 


kavt yaptı ve 870 işçinin işine son verdi. 
Geçtiğimiz hafta sonunda işçiler Cumartesi 


sahte solcu çetelerce 5 işçinin katledilmesi iz- nun aldığı kararların Mete Altan tatiline çıktıktan sonra ledi. Cinayet şebekeleri Türkiye'yi bir iç sava- çoğunluğu açıklandığı bir bültende 5 28 Mart'ı - n di saat 16.00 sularında Nev IMF'nin ortaya sürdüğü tekrar göre oneradi gekie'den golen marie 


şa sürüklemek istiyorlardı. Bizler gazeteyi çıkarırken bu gerçeği görüyorduk. 
Türkiye'de mezhep ve milliyet ayrımı kö- 


© Böke Çalışma 


başlıca değişikliğin IMF kredilerinin, bazı olağan dışı durumlarda, şimdiye 


öndü 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam'a bir çağrı- 


reliler fabrikaya doldu ruldular, Kapıdaki pano- ya "iş akitleri feshedilen- 


rükleniyordu. Sivas'ta , Maraş'ta, Malatya'da kadar olduğu gibi bir yıl 8 ANKARA ÖZEL) da bulunarak iki ike eğ anlaşmazlıkları er diye Pir Eaa asidi 

ğ" į i e , için değil, üç yıl için ve- ı çeşitli işkence o- çözmek amacıyla başlatılacak görüşmelerin bi- ersonel de dahil olma 

ag ve ee AE AT E Müdürlüğü LU ld İM olduğu laylarına karışan ve bu rinci bölümünün 28 Martta Hanoi'de yapılması- üzere adı yazılanlar fab-DEEN, al Ml le İİ de 15 Nisan a kadar belirtildi. Makaleye göre yüzden hakkında dava nı önerdi. rikaya sokulmadı. 

zayıf düşürmekti. karar vermesi bu kararla "gerçek gelir- açılan Emniyet Amirle- Görüşmelerin Dışişleri Bakan Yardımcıla- Daha sonra İstanbul' 

(Devamı sa.7 , sü.9'da) ler üzerinde düzeltici ön- rinden Mete Altan'ın tek- rı düzeyinde ele alınmasını öngören çağrıda, dan Şişe Cam Holding'e 

bekleniyor lemlerin yaptığı sarsıntı- rar görevine döndüğü öğ- Çin'in bir iyi niyot kanıtı olarak, Dışişleri Ba- bağlı işyerlerinden geti- 


Aydınlık 


Yazısı 4. sayed ) 


yı hafifletmeyi ve eko- 


nomi üzerindeki düzen- 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


aejeelejejeieleleisieeleleinieirelnininicieiei 


renildi. 
Mete Altan 


(Devamı sa.7, sü,9'da) 


adının 


kan Yardımcısı Han Nien-lung'u göndermeye hazır olduğu da belirtildi. 


(Devamı Sa. 7 Sü, 10'd» 


rilen 40 kadar kişi fabri- 


kaya sokuldu. Bunlara 


(Devamı 62.7 ,sü 9'da) 


20 Mart 1979 


deki 


rında bir çocuktu. 


lerini bastığını görmüştü. 


xok 


zetemize gelmişti. 


Bir okuyucumuz ise geçenlerde ga- 
“Valla” 


"SOL"UN BİRLİĞİ 
İÇİN TARTIŞALIM 


İstanbul'un bir gecekondu semtindeyiz. “Kocalar karılarını dövmeli mi dövmemeli mi" tartışması için meclis kurmuşuz. Mahalledeki karı kocalar, 

. nişanlı delikanlılar gelmiş. Tartışma öncesi 9-10 yaşlarındaki, tartışmaya katılan bir ailenin çocuğu ile sohbet ediyoruz.ı Derslerinden, marallesinarkadaşlarından konuşurken, sözü ağabeyisine getiriyor. Abim hâlâ yolunu seçemedi" diyor. ''Şimdiki durumda kararsız. Önceleri Halkın 

Kurtuluşundaydı. Yeni yeni Halkın 

Yolu dergisini okumaya başladı. Bel- 

ki bir müddet de Halkın Yolu siyasetinden olur" Bunu söyleyen, inanmak biraz güç ama gerçekten 9-10 yaşla- 

Konuşmamız 

bundan aşağı yukarı 7-8 ay öncesine rastlıyor. /Bazen kavgalar oluyor" dedi. Bu grupların ' birbirlerinin ev- söyledi. 


lünmüş. 


soruyor. 


Gözleriyle 


diyor, 


HALKIN SESİ 


TUNÇELi 


© 
İSTANBUL 


TEKEL 
BAŞMUDÜRLÜĞÜNDE 
“SARI” SAMSUN, 


ULUFE GIBI 
DAĞITILIYOR 


Sigara müptelası birçok vatandaş saatlerce filitreli sigara alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Sonra da ancak bir ya da iki paket alabiliyor. 


Geçenlerde çalıştığım işyerinin patronuna sigara almak için Tekel Başmü. 
dürlüğüne gittim. Tabii torpil olduğu için hiç beklemeden bir kilo Samsun sigarası aldım. Orada gördüm ki, Tekel Başmüdür— lüğü işi gücü bırakmış, adamını bulana, torpili olana, sarı uçlu Samsun dağıtmakla meşgul. 


Hani sarı filtreli Samsun piyasadan kalkmıştı? 
Bu ne biçim adaletsizliktir. Yönetici mevkidekilerin canı can da bir paket sigara için kuyrukta bekleyenlerin ki o patlıcanmıdır? 
Ben tekel yetkililerinin yerinde olsam ya herkese si garayı eşit olarak dağıtırım, ya da bu işi beceremiyorum diye bir kenara çelirim. 


Ey hükümet, beni duyarsan sana yüzbinlerce sigara tiryakisi adına sana sesleniyorum. 


Bu adaletsiz uygulama- ya ne zaman dur diyeceksin? Biliyorum Türkiye 'deki ve dünyadaki adaletsizlik kaynaklarının üzerine yürümeye cesaret edersen bu adaletsizliği halledebilirsin Yine de bekliyorum. 


İstanbul'dan bir 
, sigara 
Tiryakisi 


“Sol bölük pörçükdiyordu ama itiraf edeyim ki bu kadarını bilmiyordum. 
Benim bildiğim dört, beş bilemedin 
10 grup» vardı. Sol ne kadar bölünmüş derdim. Meğer bildiğim hiçmiş. 
Meğer hakikaten ne kadar çok bö- 


Bilinmeyen Sol dizimizi ilgiyle okuduğunu söyleyen bu okuyucumuz endişeyle "nasıl birleşecek sol?" diye 


Biz "Solun bu kadar bölünmüş olduğunu görmenin,kabul etmenin ve bunun acısını duymanın, birleşmenin yolunu da göstereceğini" söyledik. 
40'i aşmış ggrubun peşinden gidenler ne yapıyor, birbirlerinden farklı düşünceleri nelerdir? 
birleşmeyi de sağlayacaktır, bölünmenin de elbette bir sonu olacak, yerini birlik alacak dedik, 

Dedik ya, "Sol'un birliğini çabuklaştırmak için hepimizin katkısı olmalı. Onun için tartışmaya açıyoruz. 
Hepbirlikte tartışalım: 

"SOL NASIL BİRLEŞECEK?" 


Bunları bilmek 


İlgililerin dikkatine 


ilçemiz ortaokulunun inşaatının neresine 7 milyon lira gitmiş? 


Pülümür Kırmızıköprü Ortaokuluna 7 milyon lira ayrılmıştı. Yapımına 1976'da başlandı. Aradan üç sene geçmesine rağmen okulun sadece temeli yapıldı. Müteahhit gidip iki inşaat mühendisine yüzer bin lira vererek rahatlıkla paçayı kurtarmiş. 
Okulun temelinden çıkanlan toprak hemen okulun yanına dökülmüş. 
Toprağın dörtte üçü 500- 
800 metre ilerisinde duruyor, 

Kumu ise 1 kilometre uzaklıktaki dere- den getirmişler. Fakat mühendisle müteahhit işbirliği yaparak 20 kilometre olarak göstermiş- ler. 


Şimdiki okul kahvelerin arasında. Teneffüs olur, öğrenci kahveye koşar. Okulun önünden geçen arabaların gürültüsü- de bir taraftan. 


Köylerden O saatlerce yolu tepip de gelen, okumak isteyen gençlerimizin günahı nedir? 
Hükümete soruyorum. 
Eğer vatandaşın cebinde para olmadığı halde vergi olsun, yakacak parası olsun gidip çalışıp, getirip veriyor. Nasıl parası olmadığı zaman. 40-50 lira için mahkemeye veriliyor. 


Köylünün cebinde beş kuruş yokken halkın kanını emenler kayif yapıyor. Eğer hükümet halka hizmet getirmek istiyorsa bu gibi müteahhitleri denetim altına almalıdır. Hükümet tedbir almazsa daha bunlar devletin parasını böyle devletin karşısında yerler. 


Hani bir zamanlar 
Sayın Bülent Ecevit kalkınma doğudan başla- 


yacak diyordu. Caniler den hesap soracağım" diyordu. Kontrgerilladan bahsediyordu.İnsanoğlu 

her zaman sözüne sadık olmalı. Sayın Ecevit'in önünde daha zaman vardır. 

Umudumuz odur ki yurdumuzda tam demokratik bir düzen olmalı. 
Biz yurdumuza barış gelmesini, haksız yere kazanç sağlayanlardan hessap sorulmasını, pahalılıgın olmamasını, yurdumuzu bölmeye çalışan mihrakların halkın önünde yargılanmalarını istiyoruz. 


Mesela bu okulun neresine 7 milyon gitmiş? 
İlgili makamların inçele - mesini istiyorum. 

Hakkı Canpolat o 


ANKARA 


RTA Doğu Teknik 

Üniversitesinde uzun süren mücadeleler sonucu kazanılmış bir hakkımız olan Öğrenci Temsilciliği Konseyi seçimleri, bu ayın 21'inde yapılacak. 


ODTÜ öğrencileri bu seçime nasıl bir ortamda girdiler? Bugün okulumuzda devrimcilik adına farklı fikirlerinden dolayı öğrenciler arasında düşmanlık ve çatışma körükleniyor. Düzenlenen toplantılarda ise, farklı fikirlerin tartışılması yerine, bastırılması için kafalara sopa indiriliyor. 
Öğrenciler arasında doğal olarak var olması gereken dostluk ve hoşgörü ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hergün kafeteryada girişilen 'kışkırtmalarla kargaşalık (o yaratılmakta ve okulda huzur içinde bir eğitim yapılmasının koşulları ortadan kaldırılmak isteniyor. 


Gençliğin Birliği grubu olarak, okulumuzda kışkırtma ve kargaşalığa son vermek ve huzur içinde eğitimin sürdürülmesi için mücadele ediyoruz. Farklı fikirlerin zorbalıkla bastırılmasına karşıyız. Bu durum, okulumuzda sık sık kavgalara yol açmaktanda öte, öğrencilerin fikirlerini belirtebilmek ve özgür iradesiyle hareket edebilmek haklarını engellemektedir. o Okulumuzda dostluk ve birliği gerçekleştirmek, fikir özgürlüğünü sağlamak için mücadele ediyoruz. 


MALATYA 


ODTÜ'de seçimlere giderken, demokrasi için birleşelim 


Gençliğin Birl 


... 


iği gru 


Tahir Çağın 


Kurulu adayı 


bu ODTÜ ÖTK Yürütme 


Gençliğe fikir özgürlüğü, zorbalığa son 


Gençliğe fikir özgürlügü sağlamanın önemi öğrencilerin mücadelesinin yükseldiği o 'dönemlerle, fikir özgürlüğü arasındaki ilişki ele alınırsa kavranabilir. 1968-69 yıllarında Amerikan emperyalizmine karşı gençliğin birliği ve mücadelesi neye dayanmaktaydı? O dönemde gençliğin sahip olduğu bağımsızlıkçı ruh, gençlik içinde demokrasiyi egemen kılıyordu. O dönemde gençlik, farklı fikirlere sahip olmasına rağmen, birbirine karşı dostça ve hoşgörülü davranıyor, tartışma yoluyla aralarındaki ayrılıkları çözmeye çalışiyordu. Böylece gençlik ortak menfaatleri temelinde birleşiyor ve gönüllü olarak mücadeleye katılıyordu. 1975-76 yıllarında okulumuzda yürütülen mücadele de aynı temelde gelişmiştir. Bu, o günü yaşayan tüm OD-TÜ öğrencilerinin inkar edemeyeceği bir gerçektir, Okulumuzda siyasi ayrılıklara rağmen, gençlik içinde birliğin olduğu yıllar, her zaman 


Başbakan ile Gençlik ve Spor Bakanına açık mektup 


Halkımız 19 Mayıs'ı kendisi ilan etti 


Sayın Başbakan , na açık mektup 


Gençlik ve Spor Bakanı- 


Her seferinde özgürlükten, barıştan ve ülkemizin bağımsızlığından yana olduğunuzu söylüyorsunuz.. Oysa yaptıklarınız söylediklerinizle çelişki yaratıyor. Bunun en açık örneği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının organızasyonunu halkımıza değil de yabancılara vermeniz. 

Halkımız, Sovyet sosyal- emperyalistlerinin güdümündeki Bulgaristan'a böyle bir organizasvonun verilmesini hoş : karşılamıyor. Bir zamanlar bizi elektriğimizi kesmekle tehdit eden Bulgaris - tan'a nasıl olur da böyle bir hak tanınır? 

Dünyayı ele geçirmek için silahlanan, Güney Yemen'de Afganistanda darbe yapan, Çekoslovakya'yı, Angolayı işgal eden kukla hükümeti olanVietnam'ı Kamboçya'ya saldırtan Rusya değilmi? Onun güdümünde değil mi Bulgaris- 


tan? 


Halkımız 19 Mayıs'ı kendisi ilan etti. Kendisi 


kutlamalıdır. 


Hüseyin Altın 
Bereketli Köyü 


12 Mart'ta İGD'lilerin Gazi 


Eğitim Enstitüsünde yaptıkları 


Sahte solcular ve İGD 
12 Mart'ı protesto adı altında Gazi Eğitim Enstitüsünde kargaşalık çıkartarak jandarmayla çatıştılar. Sahte solcu şefler öğrencileri sıkıyönetime karşı harekete geçirebilmek için uzun bir süre- den beri, jandarmayla çatışma ortamı yaratmaya çalışıyor. Gerginliği artırıcı eylemler yapıyordu. 
19 Şubatta Ulaş Bardakçı'yı anma gerekçesiyle yaptıkları eylemler ve bir öğrenciyi güvenlik kuvvetlerinin elinden almak için yol kesmeleri bu politikaların sonucudur. 


12 Martin sekizinci 
yıldönümünde bugünkü sıkıyönetimi, 12 Mart sıkıyönetimi ile özdeşleştiren "12 Martlara geçit yok" diyen İGD ve sahte sol okulun önünde yap- 


tıkları forumda jandar- 


maya karşı "Faşistler ge- 


liyor" diye bağırarak, jandarmayı (o öğrencilere saldırttı. 


Bu provokasyon ve çatışma ortamını önceden gören o Devrimci Gençlik Birliği bütün öğrencilere "Sınıflara dağılma" çağrısı yaptı. 


Grubun başını çeken sahte solcuların öğrencileri jandarmayla çatıştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, ÜGD'- lilerin de gruba karşı provokasyon yaptıklarını belirten DGB'li öğrenciler bu grubu terk etme çağrısı vaptılar. 


Okul idaresi de öteden beri grubun büyük olaylara yol açabileceğini görerek, grup halinde gelinip gidilmesine karşı çıkmaktaydı. 12 Mart olay- 


larından sonra, bir çok 


öğrenci sahte solcuları göstererek, “Bunların yaptığı da devrimcilik 


mi?" diyor. Bu tür eylemlere karşı tepkilerini belirtmiyor. o Öğrenciler, grubun yol açtığı provokasyon ve çatşma ortamını görerek, gruba karşı çıkmakta normal yolları olan Beşevlerden gitmeyi savunmaktadır Beşevler yolunun ise, ÜGD' lilerin tutması öğrencileri normal yolundan gitmesini engellemektedir. 
Sıkıyönetim yetkililerinin çeşitli başvurulara rağmen, bu durumu görmemesi ve Beşevler yolunda otobüs durağı önünde gerekli önlemleri almaması öğrencilerin istemeye istemeye, gruba katılmasına yol açmaktadır. e Se 
. Gazi Eğitim 
Enstitüsü Öğrencileri 


gençlik içinde fikir özgürlüğünün olduğu yıllardı. Bu yıllar gençlik mücadelesine kitle katı'ımı- 


nın yüksek olduğu yıllardı. 

Seçimler dönemini yaşadığımız bugünlerde 


meydana gelen bazı olaylar gençlik düşmanlığının başını çekenleri açığa çıkarmaktadır. . İGD'liler 
15 Mart Perşembe günü 
yapılan Hazırlık Okulu B kursu adaylarının propaganda toplantısında Gençliğin Birliği adaylarının konuşturulmamasını, fikirlerini yaymalarinin ve siyasi çalışma yapmalarının engellenmesini isteyen bir önerge sundular, Bu önerge aynı ağızdan başka bazı yerlerde yine ortaya çıktı. 


Bu önergenin anlamı: Gençliğin 


düşmanlığıdır 


Geçmiş gençlik ve 
ODTÜ mücadelesi tecrübelerinin gösterdiği gibi fikirlerin özgür bir tartışma ortamına dökülmesi- ne karşı olmak, gençligin birliğine karşı olmak demektir. Bu önerge ile İGD gençlik içerisinde düşmanlığı ve çatışmaları o körüklemek ve okulları savaş alanı haline getirmek istemektes dir. . Yine. bu önerge, gençliğe zorbalık uygulamak gerektiğini savunmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi fikirlerin özgür bir tartışma ortamında tartışılması ortak menfaatler etrafında birleşip mücadeleyi yükseltmenin yolunu açıyordu. Bu anlamda İGD gençliğin birleşmemesini iç çatışmalara düşüp zayıf kalmasını ve gençlik mücadelesinin o söndürülmesini savunuyor. İGD' nin fikir özgürlüğü düş-' manlığı işte bu anlama geliyor. 

Bu önergenin dikkate 


«Konseyi 


alınmamasından dolayı çılgına dönen İGD'liler daha sonra, sözkonusu adayların on dakika süren konuşmalarını engellemek için slogan atma ya, laf atıp küfretmeye 


başladılar. Onlar, arkadaşlarımızın, fikirlerini öğrencilere © sulaştırma- 


sından 
Konuşan 


korkuyorlardı arkadaşımızın savunduğu fikirlerin gençliğe yayılmasından, fikir özgürlüğü temelin: de gençliğin birleşmesin- den ve bağımsızlık bayraklarının düşmanı Rusya'ya karşı yükseltilme sinden korkuyorlardı. 


İGD ile sık sık kavga etmekten geri durmayan Halkın Kurtuluşu'nun aynı koroya katılması gerçekten dikkate değerdi. Onlar da fikir özgür lüğünün bir numaralı düşmanı o İGD'yle aynı safta yer aldılar. Gençli- ge bugün ihtiyaç duydu ğu demokrasiyi savunan, öğrencileri birleştirmeye çalışan bu konuşmaları mızı engellemeye çalıştı lar. Bu tutum Halkın Kurtuluşu tekkesinin gençlik düşmanlığı kenusunda ne kadar ileri gitti ğini gösteriyor. 

Öğrenci Temsilciliği Devrimci Gençlik'ten arkadaşların bu olaylar Karşısında aldıkları tutum da ibret vericidir. Onlar için, doğru tutum, bu önergenin okunup lanetlenme- si iken, bu önerge aleyhinde hiç bir tutum almadılar, Hatta konuşma boyunca slogan atanlara en azından toplantının sağlıklı sürmesi açısından bile uyarmakta çekingen davrandılar. Dolayısıyla onlar da İGD'nin bu kışkırtıcı ve gençlik düşmanı politikasına alet oldular. 


Bir başka önerge 


İGD bu önergeyi ve- 


İ L A N 


yönetimindeki , 


rirken, fikir özgürlüğünü ve ideolojik mücadeleyi savunan Gençliğin Birligi adaylarının verdiği önerge ise neydi? Bunu alalım, Bu önerge şöyleydi: 


ele 


1 “Öğrenci gençliği 
iigilendiren bütün konulardaki kararlar öğrenci kitlesiyle tartışılarak, onlara lara danışılarak alınmalıdı 


2 Öğrenciler temsilcilerini denetleyebilmeli, gerektiğinde görevini yerine getirmeyen öğrenci temsilcilerini oy çoklu-Suyla görevden alabilme- li yerine yeni temsilciyi seçimle. getirmelidir- ler. Öğrenciler dışında hiç bir güç, atama ya da başka bir yolla temsilci değiştirmemelidir. Bu maddeler Öğrenci Temsilciliği Konseyi tüzüğüne geçirilmelidir.” 


Burada iki ayrı tutum gözlenmektedir. Genç-. 
liğin Birliği ve İGD'nin gençlik konusundaki düşündükleri tamamıyla birbirine zıttır. İGD gençliğe fikir özgürlüğü değil, yasaklamayı, zorbalığı savunurken, Gençliğin Birliği demokrasiyi, fikir özgürlüğünü savunuyor. 
İGD gençlik içinde düşmanlığı iç kavgaları körüklerken, Gençliğin Birliği gençlik içinde dostluğu ve karşılıklı hoş görüyü sağlamaya çalışıyor. 
İGD, okulumuzu kendilerinin kurdukları, o ilan ettikleri "savaş örgütleri" yoluyla savaş alanı haline getirmeyi isterken, Gençliğin Birliği okulumuzu dostluk vč barış alanı haline getirmeye çalışıyor. 


x 
Çağrı 
Gençliğin Birliği olarak, tüm öğrenci arkadaşları; okulumuzda kışkırtma ve kavgalara son vermek ve huzur içinde eğitim yapmak için, zorbalığa son vermek, fikir özgürlüğünü sağlamak için, okulumuzun savaş alanı değil, dostluk ve barış alanı olmasını sağlamak için Öğrenci Temsilciligi Konseyi seçimlerine katılmaya ve Gençliğin Birliği adaylarını desteklemeye çağırıyoruz. 


Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat 


T.A.Ş. Müdürlüğünden 


Fabrikamızda bulunan 29 Ton üstüpü,132 Ton pamuk telefi, 11 Ton ıskarta iplik, 8 Ton müstamel kanaviçe, 15 Ton müsta mel çember,ikiton hur- da naylon ve muhtelif kalem ihtiyaç fazlası malzemeler 26.3.1979 Pazartesi günü saat 10'da fabrikamızda yapılacak olan açık pazarlıkla satınalınacaktır. 


Bu satışa ait şartname fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. 


Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta veya dilediği şekilde yapmakta ser- 


besttir. 


İdaremiz ihtiyacı olan, 
1 ton Ø 6mm demir 


22" 
g“ 


DESA 
On E 
Ya 
ES OLANA 
MEGT e A K: a 


DUYURU 
ISTANBUL SULAR iDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


MUHTELIF DEMİR VE ÇİVİ SATIN ALINACAKTIR 


500 kg.lama demiri 5x50 mm. 


8 sandık 12lik çivi 


10luk " 
8'ik " 
6.iik " 


kapalı fiat teklifi alınmak sureti ile satın alınacaktır. 


İhaleye ait tahmini tutar 1.500.000 -TL, geçici güvence 112.500.-TL.'dır. 
.Umumi Şartname İdaremiz Ticaret İşleri Dairesi Müdürlüğünden bedelsiz 


olarak temin edilebilir. 


(Basın-1 2494-293) 


İhalemize katlımak isteyenlerin verecekleri kapalı teklif zarfına (İdaremiz veznesine yatıracakları geçici güvencenin) makbuzunu da eklemeleri ve en 
geç 29.3.1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi 379 
no,da İdaremiz Zabıtlar Kararlar Bürosu Müdürlüğüne vermeleri gerekmekte- 


dir. 


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen yapmakta serbest- 


tir. 


(Basın:12233-292) 


Brejnev' eilk mektubumdur... 


Ekselans. . . 

Sizin Radyonuz (!). Il Mart 1979 tarihli sa bah saat 8 bültenini olduğu gibi şahsımıza ayırmış. . . 

Radyonuzun yapımcıları mı konu bulmakta güçlük çekiyor, yoksa biz mi ta Moskova'ya kadar Uluslararası üne kavuştuk kestiremiyoruz. 

Zaten mühim de değil. 

Mühim olan sizin yayınınız. bizim de buna karşılık yanıtımız. 

Dinleyin şimdi. 

Ekselans. . . 

Bildiğiniz ve hakkımızdaki yayınınızda da belirttiğimiz gibi, biz de isteseydik günümüzü gün edebilirdik. 

Halkımızın problemlerine boşverip geçebilirdik. 

Arkamızda dağ gibi bir dayımız vardı! 

Ve onun huzurunda el-pençe divan duran bir sürü işadamı, 

Yazlarımızı: bu zevatın boğazdaki muhteşem yalılâarında geçirebilir; kışlarımızı, İsviçre'deki görkemli villalarında değerlendirebilirdik. 

Bütün bu imkanlar elimizin altındaydı çünkü. 

Ne var ki biz bunların hepsini birden teptik. 

Aptal mıydık yoksa ahmak mı? 

İstenmeyecek. elinin tersiyle itilecek şeyler miydi bunlar? 

Değildi elbette. 

Değildi ama kendimizi bir kez halk'a adamıştık. 

Fertlerin değil, toplumun mutlu bir düzeni kurmaya azmetmiştik. 

Tekrar ediyoruz yine. 

Pekala bir burjuva, çıkarcı bir işadamı, nemelazımcı bir aydın olmamız mümkündü. 

Ama biz, “deli misin oğlum" yollu uyarılara rağmen, tüm bu nimetleri toplumla paylaşmaya karar verdik. 

"Ya hep, ya hiç" dedik . 

Onun içindir ki bu sütunlardayız 

Ekselans ., 

Tekrar üzerine basa-basa vurgulamalıyız ki; önyargılı olarak hiçbir ülkenin karşısında veya yanında değiliz. 

Sadece ve sadece emperyalizm'in karşısında, mazlum ülkelerin yanındayız. 

Halkların özgürlüğünü, ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden bütün emperyalist girişimlerin dehşetli düşmanıyız. 

Ekselans .. 

Hâtasız olduğunu iddia edenlerden de degiliz. Hata insanlar içindir, hayvanlar için degil! 

"Eleştirikir, uyarılır varsa yanlışlar düzeltilir," 

Bunu yapmak başka şeydir; herşeyi tepipgelip, halkın saflarında yeralan bir yazara insafsızca saldırmak başka şey. .. 

Acaba halkın saflarında yeralmasak, kalemimizi halk düşmanlarına peşkeş çekmeye karar kilsak, sizin gözünüzde daha mı makbul sayılacaktık? 

Yazın şunu bir tarafa. 

Bizi; ezenlerin safında tutmak için Amerika'nın hazineleri yetmedi. Hiçbir ülkenin hazinesi de yetmeyecek... 

Yerimiz halkın bağrıdır. 

Her konuda olduğu gibi Çin konusunda da sözümüz senettir. 

Zaman “sözümüzün eri" olduğumuzu gös terecektir. 


olduğu 


işte. 


Doğu Berlin'den şahsımıza küfürname yollayanlara, biz de Ankara armutunun en iyisinden bir sepet yolluyoruz! 

Afiyet olsun. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: İ)Birinin başma gelen kötü bir olayı 
alay konusu yapan, yada 4 2 
sevinen kişilere denir. 2) Bir bayan eşyası - 'var' kar- 2İ7 gtu 3)lersi bir cins kağıt - Tersi canlı ve coşturucu olan bir müzik türü, 4) Ülkücü teröristlerin bir illegal örgütlenme birimi - Yararlı (eski di). 5 
malzemesi - Bir 
Tersi utanma - Ansızın meydana gelen tehlikeli durum. 
7)Kapitalizmin en yüksek aşaması. 8)Görevden alma (eski dil) - Kim$ada Alüminyum'un simgesi. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1)Gerektirici neden. 2)Kumaş buruşukluklarını düzlemeye yarar - Hatırlama, anısını tazeleme. 3)Tersi Aynı doğrultuda olan, koşut. 4) Bir devlet işletmesinin simgesi - Yanıcı maddelerin yanmasıyla meydana gelen. 5)Dar paçalı bir cins pantolon. 6)Kilogramın simgesi - Tersi su(eski dil) - Bir edat. 7)İri bir cins akdoğan. 8)Bir renk - İkinci planda olan, ikincil. 9)Başka diller türetmiş olan temel dil. 
10)İntibak - Belirti, işaret. 11)Numaranın kısa yazıkışı - Sporcu giysisi. İ2)Akıl hastalıkları, psikiyatri. 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZ! 


emir, 


20 Mart 1979 


Cumartesi ve 
Pazar günleri 
Sanandaj kentinde yapılan gösterilerin ardından, ayaklananlar kenti ele geçirdiler 


İran'da Kürt bölgesin ayaklanma: 
140 ölü 


Homeyni, olay üzerine bir açıklama yaparak, yabancı ajanlar tarafından 


kışkırtılan ve halka karşı olan 


bu hareketin bastırılacağını söyledi 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 


İran'ın Kuzeybatısın- da Homeyni yönetimine karşı ayaklanan bir grup Kürtle, hükümet kuvvet leri arasında çatışma çık tı 

Ayaklananların. biri önemli bir yerleşim merkezi olan Sanandaj kenti olmak üzere iki kasabayı ele geçirdikleri ve Sanandaj kenti radyo istasyonunu kontrol altına aldıkları belirtildi. Çatışmaların Mahabad ve Sanandaj'da bütün şid detiyle sürdüğü açıklandı 

Fransa radyosuna göre, Mahabad ve Sanandaj' da Cumartesi ve Pazar günü de bölgeye özerklik verilmesi lehinde gösteri - ler yapılmış, Sanandaj' da askeri kışlayı ele geçirmek isteyen gösterici lere askerlerin ateş aç ması sonucunda 170 kişi ölmüştü. 

İran'daki yabancı gözlemciler, bu bölgede Ka sımlı ve Talabani'nin uzun süredir kışkırtıcı fa aliyetler yürüttüğünü bildiriyorlar 


HOMEYNİ'NİN 
ÇAĞRISI 


Ayaklanma haberinin sonra, yayın 


duyulmasından 


konuyla ilgili ya 


Homeyni lehinde ülke 

çapında gösteriler 


yapıldı 


AJANSLAR 

İran'da (o Homeyni yanlısı askeri birlikler düp İslam Cumhuriyeti lehinde ülke çapında gösteriler yaptılar. 
Gösterilere askeri birliklerin yanı sıra binlerce silahlı sivilin de katıldığı bildirildi. 
Ayetullah (o Homeyni' nin ve FKÖ lideri Yaser Arafatin büyük boy fotoğraflarını ta- 


şıyan göstericileri çok geniş bir halk kitle- si destekledi. Halk birçok yerde barikatları aşarak göstericiler lehinde sloganlar bağırdı. 


pan Tahran radyosu, söz konusu olayı bir "'provokasyon" olaran niteledi Homeyni'nın ve hükümetin bir çağrısını yayınladı 

Homeyni yaptığı açıkla mada, ordu, polis ve jandarmanın halka karşı olan bu harekete bütün gücüyle karşı koyacağını belirterek, Şiilerle Sünni Kürtler arasına nifak sokulmak istendiğini söyledi. İran'ın bir bütün olduğunu söyleyen Homeyni, iki mezhep arasında bir anlaşmazlık olmadığına isaret etti 


ASKERLER HOMEYNİ 
VE BAZERGAN 
LEHİNDE GÖSTERİ 
YAPTI 


12 Şubatla halkın kış 
laları ele geçirmesinden bu ilk kez. asker ler Homeyni ve Bazergan lehinde gösteriler yaptılar 

Başkent Tahran'da ve diğer birçok kentte düzenlenen gösterilerde, yü rüyüşe silahları ile katılan askerlerin yanı sıra, silahlı sivil halk da yer aldı. 

Çarşaflı ve peçeli kadınların da silahlarını ku şanmış olarak göstericileri izlediği görüldü. 

18 KADIN HAKLARI 
SAVUNUCUSU İRAN'A 
GELDİ 

Aralarında siyasi yöneticilerin, ünlü öğretim üyelerinin ve gazetecile rin de bulunduğu 18 ka dın hakları savunucusu dün Tahran'a geldi 

İran'da üç gün kalacağı ve kadın hakları ile ilgili bilgi edinmeye çalışacağı belirtilen heyet- te, Fransızlar, Almanlar. 
İtalyanlar ve bir de Mısırlı kadın bulunuyor 


Bilindiği gibi, daha önce İran'a gelen Ameri kalı Kate Millet, karga 


şalık çıkarmaya çalışlığı gerekçesiyle sınırdışı e dilmişti 
Mİ LLET MECLİSİ ESKİ "BAŞKANI 
TUTUKLANDI 
Tahran basınının bil dirdiğine göre, son dört dönemde Millet Meclisi Başkanlığı yapan Abdul lah Rızai evinde Homey ni Komitesinin  üyele rince tutuklanarak, sor gusu yapılmak üzere Kasr Hapisanesine götürüldü 
73 yaşındaki Rızai, eski 
rejimle işbirliği yapmak ve halk aleyhtarı yasaları çıkarmakla suçlanmak tadır. Rizai devrimden önce İran'a dönmüştü. 
öte yandan Tahran basını, Habib Elganiyan ile Rumullah Hay adla rında İran yahudilerinden iki büyük iş adamının Perşembe günü tutuklan dıklarını bildirdi 


Kürtler arasına nifak sokulmak isteniyor. 
Oysa heriki mezhepten insanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Ve 
İran bir bütündür 


A 


yi 


@ Mısır Başbakanı: 


© israil 1967 öncesi surlarına dönüyor 


ilk adımdır” 


© Brzezinski, Riyad ve Amman”dan olumlu sonuçlar sağlayamadı 


"Bu anlaşma topyekün barış için 


Mısır Başbakanı Mustafa Halil, Barış Anlaşması ınetninin içeriğini ayrıntılı bir şekilde herkesten önce açıklayarak Washington ve Tel-Aviv karşısında bir ileri adım daha attı. 

Mustafa Halil, bütün açıklamaları boyunca Mısır — İsrail anlaşmasının, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması için bir son değil, sadece bir başlangıç olduğunu sık sık belirtti. 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Mısır Başbakanı Mustafa Halil, 18 Mart günü Mısır Parlamentosunda yaptığı bir konuşmada, şimdiye kadar hiç bir tarafın açıklamadığı Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının içeriğini ayrıntılı olarak anlattı 


Arap dünyası, Tel-Aviv ve Washington'da sürpriz olarak değerlendirilen bu açıklamaya göre, Anlaşma 4 belgeden meydana geliyor: 

Anlaşma metninin giriş bölümü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1977 Kasımında aldığı 242 sayılı karara dayanıyor. Hatırlanacağı üzere, bütün Arap ülkeleri - nin benimsediği bu karar, İsrail'in 1967 öncesi sınırlarına geri çekilmesini öngörüyor, 


Başbakan 'ustafa Halil'in yaptığı açıklamaya göre Barış Anlaşmasının esas metni 9 maddeden oluşuyor, Bu maddeler 


Etyopya, Hartum'u suçlamaya devam ediyor Mengistu, Sudan'ın Suudi Arabistan ve Mısır tarafından yönlendirdiğini öne sürdü 


© Adis Ababa cuntası işçileri lokavtla tehdit etti 


da sonuç vermeyince, iki ülke a rasındaki anlaşinazlık uiusisrara sı örgütlerde de yansımaya başladı 

Son olarak Etyopya Dışişleri Bakanlığı 18 Mart günü Hartum Hükümetine bir protesto notası çekti. Nota, Sudan'ın “gerici Suudi Arabistan ve Mısır yönetimleri tarafından yönlendirildiğini" iddia ediyor. 

Bilindiği gibi Suudi Arabistan RusKüba birliklerinin desteğin- deki Mengistu Cuntasına karşı bağımsızlık için mücadele eden Eritre halkını destekliyor. 


İtalya'da Berlinguer iktidara alınmıyor 


ADİS ARABA 


Etyopya Cuntası ile Sudan arasındakı anlaşmazlıklar artık "ültimatom savaşına” döndü. 
1974 yılında Haile Selasiye rejiminin yıkılmasından sonra, Etyopya ile Sudan arasındaki çelişmeler özellikle Mengistu yönetiminin tutumu yüzünden daha da gerginleşti. Etyopya-Somali arasındaki sıcak savaştan sonra da Adis Ababa Cuntası Sudan Hükümetini suçlamaya devam etti. 

Geçtiğimiz yıl Afrika Birliği Örgütünün uzlaştırma ocabaları 


(ANSA-AA) 

İtalyan Hıristiyan Demokrat Parti yöneticileri, Sosyal-Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin katılacağı ve 

Sosyalist Partinin dışarıdan destekleyeceği “yeni bir 

koalisyon formülü ortaya attılar. Oybirliği ile alınan bu karar daha sonra da Sosyalist Partiye iletildi. 


çimlerde si 


Ancak Sosyalist Partinin böyle bir öneriyi nasıl karşılayacağı henüz bilinmiyor. Eğer Sosyalist Parti sözkonusu koalisvon formülünü Mecliste oylarıyla desteklerse, koalisyon kabinesinin kurulması ve kabinenin güvenoyu alması sağlanacak. Böylece bazı çevrelerin isteği olan erken seçimler de yapılmayacak. 

Hıristiyan Demokrat Partinin bu koalisyon önerisi Berlinguer'in "Komünist" Partisini iktidara ortak etmemek için bulduğu hir çare olarak değerlendirili- 


© Deniz Hukuku Konferansı Cenevre'de toplandı 


CENEVRE(AA) 

Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı altı hafta sürecek olan çalışmalarına Cenevre'de başladı. 

Deniz ve deniz dibi kaynaklarının uluslararası alanda adil bir şekilde işlenmesini konu alan Konferansa 160 ü'keden çok sayıda diplomat, hukukçu, amiral, sanayıcı ve balıkçılık uzmanının katıldığı bildirildi. Konferansa katılan toplam delege sayısı 5000'i buluyor. "'77'ler grubu" olarak tanınan ve çok sayıda Üçüncü Dünya ülkesini temsil eden grup, bir ön bildiri yayınlayarak sanayileşmiş zengin ülkelerin deniz hukuku ile ilgili çalış naları sürüncemede bırakarak, busiine kadar sürdürd kleri avantajlı durumlarını koruraaya çalışu..sarını belirtti 

Deniz Hukuku Konferansının bu yılki toplantısı- nın her yılkinden duha da şiddetli tartışmalarla geçmesi bekleniyor. 


san günü yapacak ve 


MENGISTU'NUN LOKAVT 


VEHDİDİ 


Etyopya Cuntası (DERG) bir 


yandan Eritre 


hareketini bastır- 


makla uğraşırken, bir yandan da ülke içindeki ekonomik ve tarımsal güçlüklere karşı koymaya ça- 


lişıyor 


Adis Ababa Hükümeti bir bildiri yayınlayarak ülkenin güney 


bölgesinde 


Silamo eyaletinde 


devlet çiftliklerinde üretimin iki misline çıkartılmaması durumun- 


da çiftliklerin ka 


atılacağını ve 


bütün işçilere çıkış verileceği a- 


çıklandı. 


Batı Berlin Diyet Meclisi 


seçimleri yapıldı 


BATI BERLİN (AFP-AA) 


Batı Berlin Diyet Meclisi seçimleri dün yapıldı ve geçerli oyların yüzde 50.7'sini toplayan Sosyalist-Liberal partilerin koalisyonu 1975 seçimlerinde aldıkları oy oranını yüzde 1 artırmayı başardı 

Diyet Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan sesal partilerden hiç biri tek başına salt çoğunluğu sağlayamadı 

ktidarda bulunan Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) en çok kazanma şansına sahip olduğu Batı Berlin'de tek başına yüzde 42,6 oranında oy topladı. 

Önceki gün yapılan seçimler sonucunda oluşan yeni Diyet Meclisi ilk toplantısını önümüzdeki 26 Ni- 
4 yıllık bir dönem için ABD, 
Fransız ve İngiliz yetkilileriyle birlikte kentin yönetimi konusunda bir program hazırlayacak 


ISTANBUL 1ELEFON 
BA ŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 


12 kalem evrak bastırılacaktır. 
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 12 kalem. 
evrak kapalı teklif alma suretiyle bastırılacaktır. 


Bu işe ait numuneler ve şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesinde Başmüdürlük Malze me Müdürlüğünde görülebilir. 


İstekli olanların kapalı teklif mektubunu en geç 5.4.1979 Perşembe günü Saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 


(Basın: 12195 — 291) 


karşılıklı olarak sınırlara saygı gösterilmesi ve güvenlik sorunlarını içeriyor. 


Esas metinde iki madde, gözlemcilerin özellik - le ilgisini çekti. Bu maddelerden biri İsrail gemilerine Süveyş kanalından serbestçe geçme iznini sağlıyor. Diğer madde ise 


Kahire ile Tel-Aviv hükümetlerinin (o Büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişki kurmasını öngörüyor. 


İSRAİL 1967 ÖNCESİ SINIRLARA 
ÇEKİLİYOR 


Anlaşma metnine göre İsrail birliklerinin Sina" dan geri çekilmesinden bir ay sonra diplomatik ilişki kurulması için temaslara başlanacak. İsrail birlikleri de anlaşmanın imzalanmasından en geç 
10 ay sonra işgal altında- 
ki toprakları terkedecek- ler. 


GAZZE VE ŞERİA'DA ÖZERKLİK 


Anlaşma esas metnine göre, belgelerin karşılıklı olarak imzalanmasından bir ay sonra Gazze ve Şeria bölgesinde özerklik için görüşmelere başlanacak. Mısır-İsrail anlaşma metnine göre, bu görüşmelere Mısır, İsrail, Ürdün ve ABD katılacak. 
Gazze ve Şeria'da yaşayan Filistinlilerde, eğer dilerlerse Ürdün ve Mısır heyetleri içine dahil olarak görüşmelere katılabilecekler. 


Sözkonu örüşmelei için bir ık bir süre tespit edildi. Bu 1 yılın sonunda Gazze ve Şeria'da seçimler yapılacak. Seçimlerden bir ay sonra iki bölge idari özerkliğe kavuşacak. Böylece şu anda bu iki bölgede bulunan İsrail askeri yönetimi iktidarı seçimli işbaşına gelen güçlere devredecek, 


Bu iki bölgenin özerk bir yapıya kavuşmasıyla 
5 yılık "Geçiş dönemi' 
başlamış olacak, Bu könemin ilk üç yılı içinde Filistin halkının kendi kaderihi tayin etme hakkını nasıl kullanacağı görüşmeler yoluyla çözüme bağlanacak. 


Mısır Başbakanı Mustafa Halil, budönemiçer sinde İsrail yetkililerinin Filistinliler için bir dizi önlem alabileceklerini söyledi. Halil bu önlemler arasında Filistinli tutukluların salıverilmesi , toplantı ve örgütlenme hakkının tanınması ve seyahat özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını sıraladı 


ASKERİ KONULAR 


Anlaşma beigeleri ıçinde askeri konular bir ek belge halinde tanıtılıyor, Bu ek belgeye göre, İsrail Sina yarımadası- nın bütününden çekilecek ve bölgeyi olduğu gibi Mısır'a bırakacak. İsrail böylece 1967'den önceki sınırlarına çekilecek. 


Suriye'de eğer dilerse, barış görüşmelerine katılmak koşuluyla, Golan'ı yeniden kendi toprakları içine alabilecek. 


Ek belgeue, Misir, 
ABD ile bir askeri anlaşma yapmamak ve toprakları üzerinde Amerikan 


AKDENİZ 


4— SÜVEYŞ 


AKDENİZ 


üssü bulundurmamak ko- 


nularında güvence veri yor. 


Askeri konuları içeren ek belgeye göre, Kudüs kentinin bir yarısı İsra il toprağı olarak kalırken, diğer yarısı yeniden Ürdün'e terkedilecek. 


KAHİRE 
YÖNETİMİNİN 
TEMKİNLİ 
AÇIKLAMALARI 


Mısır Başbakanı Mustafa Halil, Dışişleri ile ilgili Devlet Bakanı Butros Gali ve Mısır silahlı kuvvetleri harekat dairesi şefi General Hasan Tara- da, parlamento'da yaptıkları konuşmada, anlaşma metninin içeriğini açıklarken, anlaşmanın sadece bir başlangıc olduğunu tektar tekrar belirttiler, Özellikle Mustafa Halil, "bu anlaşma, Orta Doğu'da: topyekün bir çözüm için atılmış ilk adımdı. Filistinlilerin tam özerkliğe kavuşması için yapılan ilk girişimdir" diyerek, diğer Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılmasını diledi 


MISIR'IN 
ACELECİĞİ Mi? 


Fransa iauy konu ile ilgili olarak yaptığı yorumda anlaşma metninin Mustafa Halil tarafından beklenmedik bir za manda açıklanmasını, "Arap dünyasına, Knesset'e ve hatta Washington'a karşı bir baskı ara cı", ve "Cesur bir oldu bitti" şeklinde değerlen dirdi. ABD temsilcilerinin Arap başkentlerinde "Diplomatik ikna gezile rine çıktığı", Knesset'in anlaşma metni üzerine henüz karar vermediği bir dönemde Kahire'nin yaptığı bu açıklama, barış a! aşmasına simdiden mwısıva bir yorum 0a 

katmış oluyo: 


Mustafa Halil, Mısır-İsrail Anlaşmasının 


çeriğini açıkladı 


Mısır Başbakanı Mustafa Halil, Anlaşmanın içeriğini ilk açıklayan devlet adamı olarak kendi hesabına bir olumlu sayı kaydetti. 


m. 
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SAVAŞINDAN 
SONRA | 
ORTA DOĞU 


İSRAİL 


İŞGALİNDEKİ 
TOPRAKLAR 


ARABİSTAN 


BREZEZİNSKI BAŞARI SAĞLAYAMATN 
Suudi Arab andan sonra Ürdün'e giden ABD Başkanı Güvenlik işleri Başdanışmanı o Zbignew Brzezins'ü, o temaslarını tamamladıktan sonra Kahire'ye vardı. Batılı ajanslar Brzezinski'nin Mısır İsrail Anlaşması için yürüttüğü propaganda faaliyetinin olumlu sonuçlar vermediğini bildirdi. Kral Halid ve Kral Hüseyin, Orta Doğu'da Filistin halkının mesru haklarını gözönine almayan ve İsrail'le yapılan ayrı bir barış anlaşmasını desteklemeyecekl rini belirttiler. Ancak Suudi Arabistan bazı Arap ülkelerinin önerdiği Mısır'a ambargo uygulanması ön lemini de benimsemivor ABD Başkanının Güvenlik İşleri Başdanışma- 


nı Brzezinski Enver Sedat'a Riyad ve Amman' daki görüşmeleri konusunda bilgi verdi. 

Brzezinski » oKahire' den Washington'a hareket etmeden önce verdiği demeçte, Suudi Arabistan ve ürdün'deki temaslarının olumlu olduğunu söyledi. 

Brzezinski, demecin- de, Mısır-İsrail anlaşmasının 'Orta Doğu'da kalıcı bir barış sağlayamayacağını, Filistinlilerin sorunu çözemeyeceğini de ima etti, 

FKö: "SİONİST 
İŞGALCİYE KARŞI MÜCADELEYİ 
YÜKSELTELİM! 

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi dün yayınladığı bir bildiride, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Arap topraklarında sionist işgalcilere karşı mücadeleyi yükseltmenin" © mütlâka gerekli olduğunu açıkladı. Bu arada Gazze ve Şe- 
“a'da Filistinli halk ile İsrail birlikleri arasında yer yer çatışmalar çıkarken, çok sayıda işçi Mısır-İsrail barış anlaşmasını kınamak amacıyla grev yapıyor 

FKÖ'nün aynı bildirisinde, önümüzdeki günlerde Riyad'da bir Arap zirvesinin toplanmasını talep etti 

ISRAİT. ENDİSETİ 

Bütün Arap ülkelerinin Mısır-İsrail anlaşmasına karşı çıkması üzerine Tel-Aviv yönetimi toplu bir saldırıya uğramaktan çekiniyor, Ülkenin kuzey ve doğu sınırlarında “savunma” önlemlerinin artırıldığı bildirildi. İsrailde bu kuşkuları özellikle barış anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı ve Moskova yanlısı güçler yaygınlaştırıyor. 


LiBY A-CEZAYIR YENİ 
BİR "İLERİCİLER 
CEPHESİ" KURMAK 
İSTİYOR 
, Dün Cezayir'e ani bir ziyaret yapan Libya'nın iki numaralı Lideri Abdül 


selam Callud, Cezayir Devlet Başkanı ile bir görüşme yaptı. Cezayir 


radyosunun bildirdiğine göre, iki devlet adamı, “Mısır'ın ihanet ederek İsraildle ayrı bir anlaşma imzalamasına karşı ilericileri bir araya getiren yeni bir cephe kurulması" konusunu görüştüler 


Ongürülen tarihten 
5 gün önce 


Kuzey ve Güney 


Yemen birlikleri eski mevzilerine 


i 


çekildi 


ADEN (AP-AA) 


Arap Birliği Ateş-kes Komısyonu Pazartesi günü Güney ve Kuzey Yemen kuvvetlerinin son üç hafta içindeki sınır çatışmalarında işgal ettikleri topraklardan geri çekilme işlemlerinin 


tamamlandığını bildirdi. 


Komisyon Başkanı Suriyeli, General İbrahim Muhammed Yunus, geri çekilme işlemlerinin Cumartesi günü başladığını ve hafta sonunda tamamlandığını açıkladı. General Yunus, geri 
çekilme işlemlerinin tamamlanması için 23 
Mart Cuma gününün hedef alındığını ancak geri çekilmenin tespit edilen tarihten beş gün ön- 


ce bitirildiğini belirtti 


20 Mart T979 


Devrimci Maden-iş, ERDEMİR'de 


eBölge Çalışma Müdürlüğünün 
15 Nisana kadar karar vermesi 


İstifa kampanyası bitti 


F g g d 


e Maderr-iş'in gecesine işçiler rağbet etmedi 


EREĞLİ (ÖZEL) 
Erdemir'de Devrimci Madeniş ve Madeniş Sendikalarının karşılıklı olarak başlâttıkları istifa kampanyası dün sona erdi. İstifa kampanyası boyunca Erdemir'deki güç dengesinin Devrimci Maden-İş lehine daha da degiştiği DevrimciMaden-İş'in işyerinde çoğunluğu sağladığı bildiriliyor. 

İstifa kampanyası boyunca her gün yüzlerce işçi Maden-İş'ten. istifa ederek Devrimci Maden-İş'e üye olurken, Maden-İşin istifa kampanyasının tar: bir fiyaskoyla sonuçlandığı gözlendi. 

Kampanyanın ilk birkaç gününden sonra istifa kampanyasını sendika merkezinde yürütemedik - lerini gören Madenİş yöneticilerinin Noter'i işyeri temsilcilik odasına götürdükleri, ancak buradâ da bir başarı sağlayamadıkları öğrenildi. 

İstifa tarihinin dün sona ermesinden sonra sendikalar yasasına göre, yetki iddiasında bulunan sendikaların çağrı prosedürünü tamamlayarak Bölge Çalışma Müdürlügüne vermeleri gerekiyor. 

BÖLGE ÇALIŞMA 

6 GÜNİÇİNDE 
KARAR VEREBİLİR 
Daha sonra ise Bölge Çahşma Müdürlüğünün yet- 


Yaşar Babayiğit Maden-İş'te kalmak, işçilere ihanettir 


"İskenderun'luyum. 
10 yıllık işçiyim. Maden- 
İş'te işçiler söz ve karar sahibi değil. 'TKP'ji olmayan bir işçi olarak kolay değil yönetici, temsilci bile olamıyor. Yanlış- 


lıkla biri seçilse onu hemen görevinden alıyorlar. Parti midir, sendika mıdır hiç belli değil. 
Böyle bir sendikada kalmak işçilere ihanettir. 
Ben Maden-İş'in i pi semincrine gittim. 
Kendilerinden olmayan herkese faşist diyorlar. 
Ama en büyük faşistliği onlar yapıyorlar. Erdemir'den kesinlikle kovacağız onları.Sürü olmadı- 


ğımızı göstereceğiz." 


ki isteyen sendikaların ellerindeki yetki fişlerini isteyerek 6 iş günü içinde bu evraklar üzcüüde ka rara varması bekleniyor. 
Ancak Bölge Çalışma Müdürlüğü bu evrakların tespiti için sendikalardan mehil talep edebilir. 
SLAP SAHASI 


yönetiminin bundan 10 
gün kadar önce güç toplamak amacıyla başlattıklan Slap sahasi direnişi de hiç bir sonuç alınamadan sona erdi. 


Kademe artışı sağlamak amacıyla başlatılan direniş sonunda kademe- 


DİRENİŞİ lerde hiç bir artış sağla-BAŞARISIZLIKLA namadığı gibi işveren di-SONUÇLANDI? renişte geçen sürenin üc- 


Öte yandan Madeniş  retlerini ödemeyi de ka- 


DÜZELTME 
ERDEMİR'deki mücadele sırasında AP'li işçilerin büyük bir kısmının Devrimci Maden-İş desteklediği, ancak AP Teşkilatının bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı bildirilmektedir. 
Önceki gün 1 sayfada yeralan haberimizdeki bu noktayı düzeltiriz. 


bul etmedi. Maden-iş'in direnişin bir protokol imzalanarak bitirildiğini ö ne sürmesine rağmen iş çilere açıklanan herhangi bir protokol da olmadı. 
İşveren kademeler konusunda direniş öncesi söy 


lediği sözleri tekrarla makla yetindi. 
Slap (o sahası direni- 


şininde sona ermesinden sonra direnişe katılan ba zı işçiler Devrimci Madenİş Sendikasına gelerek üye olmak istediklerini, “direnişin nasıl sonuçlandığını bilmediklerini söylediler ve Devrimci Maden-İş'ten bilgi istediler, 
“DAYANIŞMA 
GECESİ" 

Madenİş 9.Bölgenin Cumartesi günü düzenlediği Birlik ve Dayanışma gecesi son derece sönük geçti. 

Geceden önce "TKP' 
li" militanların "bu gece Kürtlerin gecesidir", "bu gere Ehli Beyit gecesidir” tarzındaki sözlerle yürüttükleri bölücü propagandaya rağmen geceye Maden—İş'in Çaycuma'dan Devrek'ten, Zonguldak' tan toparladığı İGD'liler ile Ereğli'deki Dev-Sol, TİP ve TSİP taraftarı gençlerin dışında işçi kesiminden katılan çok az oldu. Erdemir İşçileri- nin geceye itibar etmedikleri görüldü. 

DİSK'İN İHRAÇ 

KARARI YANKI 

YARATTI 


Erdemir'deki mücadelenin en keskin günlerinde DİSK'in Maden 


Devrimci Maden-İş'in istifa kampanyasından çeşitli görüntüleri ve muhabirimiz Yusuf Çelik'in Erdemir işçileri ile yaptığı mini-röportajları aşağıda sunuyoruz... 


bekleniyor 


İş Sendikası ve Yürütme Kurulu üyeleri hakkında aldığı ihraç kararı işçiler arasında geniş yankı yarattı. Şimdiye kadar "Güçlü DİSK" kavramı yaratarak varlığını sürdürmeye çalışan Maden-İş yöneticileri ihraç katarından sonra daha da panik ve moral bozukluğu içine girdiler, Bunun yetki mücadelesinde Devrimci Madeniş lehine çok olumlu! bitetken' olduğu belirtiliyor, 


Enver Özbayram Maden-İş'in işi ERDEMİR'de 


artık bitmiştir | 

“Giresun'luyum ve 4 
yılık işçiyim. Maden-İş'in işi Erdemir'de artık bitmiştir. Yalnız burada degil, onlar bu tutumlarıyla, bu düşmanlıklarıyla Türkiye'nin hiç bir yerinde tutunamayacaklardır. İşçiler artık uyanıyor. 

Onların işi gücü kargaşalık çıkarmaktır. İşçiyi işçiye kırdırmaktır. 
Burada kesinlikle yıkıldılar. Daha hâla bilmeden onların peşinden giden arkadaşlar hiç zaman geçirmeden bu terketsinler." 


hainleri 


LAN 


KARAR BEKLENİYOR 

İstifa kampanyasının sona ermesinden sonra Ereğli şimdi bir bekleyiş dönemine girdi. Başta Erdemir işçileri olmak üzere, sendikacılar ve siyasi gruplar büyük bir heyecanla yetki tespiti- nin sonucunu bekliyorlar, 


Ismail Çelik 


Birleşip Maden-İş i ERDEMİR” den alacağız 


“Tunceli'nin Mazgirt 


İlçesi Akpaz Nahiyesindenim. 9 yıldan beri Erdemir'de çalipyorum 

Madenİş'ten aynlmamız çok iyi oldu. Maden-İş işçilerin menfaatlerini değil, Rusya'nın menfaatlerini savunuyor. Bizim haklarımızı da iyi bir şekilde almadı. 
1977-1978 yılında izine çıkan arkadaşların izinlerini 1973 yılına göre ayarladılar. Şimdiki başkanı kendi başlarına atadılar. Fabrikada bölgeci liği körüklüyorlar. Lazlık, Kürtlük kışkırtması yapıyorlar. Hiçbirimiz onların oyununa gelmeyeceğiz. Hepimiz birleşip bunları Erdemir'den atacağız. Buna güvenim sonsuzdur." 


DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1— İstanbul içme suyu emanet inşaatlarında personel taşımak üzere a 


edilecek esaslar dahilinde kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 


2— Her işe alt yeterlik belgesi ve ihale dosyası vasıtanın çalışacağı DSİ Başmühendisliğinden 100.— TL bedelle alınabilir. 
3— Yeterlik belgesi için başvurma tarihi en geç 3.4.1979 günü saat 17.00'dir. 


4— İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatind 5— İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


İhalenin yapılacağı ve ihale dosyasının alınacağı yer: 


Kiralanacak 
Vasıtanın Cinsi 


Günlük 


Güzergah Bedel 


Kira 
Süresi 


Muhammen 
Bedel TL 


Geçici 
Teminat TL 


işçi sendika 


Ali Akıncılar 


Cevdet Yılmaz 
1971'de Metal-iş'e, 1972'de 
Demir-İş'e şimdi de 
TKP” ye satıldı 


''Mersinliyim ve 7 yildir işçilik yapıyorum, Maden-İş artık eski Maden-İş değil. Maden-İş'e şimdi hüküm edenler Rusya'ya uşaklık edenlerdir. Bu adamlardan artık ne beklenir? 

Fabrikada bunların bazı adamları var. Soruyoruz kendilerine, "'Kardeşim bak, biz Rusya'ya karşıyız, biz demokrasi TKP ise işçi düşmanıdır" diyoruz, "Eger sizin sendika ağaları bunları söylüyorlarsa biz size gelelim''diyoruz, Cevap veremiyorlar. 

Veremezler, çünkü yöneticileri (o satılmıştır. 
Bu yöneticiler her devrin zalimine kul köle oluyor lar. Nasıl ki şimdiki Cevdet Yılmaz 1971 yılında Metal-İş'e, 1973 yılında Demir-İş'e satıldıysa, şimdi de Maden-İş'e TKP'ye satıldı. Maden-İş bu adamı karşımıza 


istiyoruz, 


Hem de TKP'nin direktifiyle getirdi. Haydi gel ki, sen bu sendikada kal!" 


şağıdaki vasıtaların kiralama işleri 6200 sayılı kanunun 34, maddesi gereğince tatbik 


en bir saat öncesine kadar aşağıda adresleri yazılı Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlıklarına vermeleri rica 


olunur. 


İhalenin 


Tarihi Saati 


DSİ Alibey Barajı Başmühendisliği 
Tel: 78 23 00 
Alibeyköy'ü 


1 Ad. Midibüs 
(En az 20 kişilik) 


1 Ad. Midibüs 
(En az 20 kişilik) 


1 Ad. Otobüs 
(En az 37 kişilik) 


Kartal 
Alibey Barajı 


Taksim 
Alibey Barajı 
Güngören 
Alibey Barajı 


2.100. —TL 


1.800. —TL 


2.500 —TL 


250 gün 


250 gün 


250 gün 


561.000.— 


486.000.— 


651.000.— 


1 Ad. Hizmet Otosu 
(4 kişilik) 

1 Ad. Minibüs 

(9 kişilik) 


DSİ Ömerli Barajı Başmühendisliği 
Çamlık Sok. No. 27 
Suadiye 

Tel: 58 92 85 


Aksaray-Etiler 
Alibey Barajı 


Maltepe-Pendik Yakacık-Emirli 


1.200—TL 


1.350.—TL 


250 gün 


260 gün 


321.000 


388.000 


NOT: Muhammen bedellere fazla süre ve fazla kilometre ücretleri de ilave edilmiştir. 


5.4.1979 13.30 


5.4.1979 


5.4.1979 
5.4.1979 


5.4.1979 


(Basın: 12654 — 295) 


“'devri mci"'elarak çıkardı. 


Yörükselim Mahallesi halkıyla sohbet toplantısı yapan CHP Milletvekili 


Sezal:"K.Maraş Valisi ve Emniyet Müdürü konusunda 


tısı 


söylediler. 


Lütfi Doğan: 
“İslam ülkeleri kendilerini sömüren ve halklarını cahil bırakanlara karşı birleşmelidir” 


İSTANBUL(AA) 

Devlet Bakanı Lütfü Doğan ; İslam Ülkeleri Takvim Komisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada "İslam ülkelerinin kendilerini sömüren ve halklarını cahil bırakan uluslara karşı siyasal, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğine gitmeleri kaçınılmazdır" dedi. İslam ülkelerinin yılların birikiminden kaynaklanan çok ağır sorunları bulunduğunu da kaydeden Do- 


ğan,bu sorunların kar- ile çözümlenebileceğini belirt- 


şılıklı işbirliği 


ti. 


Doğan, hükümetin İslam ülkelerine karşı tutu- 


mu konusunda da şunları söyledi : "Hükümetimiz İslam ülkeleriyle iliş! i- 


lere çok önem vermekte - 


dir. İslam ülkelerinin kendilerini sömüren ve halklarını cahil bırakanlara karşı uyanışı, ortak mücadele ile bir temele oturtacaktır." 


Pakistan Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı Aga Şahi Ankara'ya aeldi 


ANKARA (ÖZEL) 
Pakistan Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı Aga Şahi Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün konuğu olarak dün Ankara ya geldi. Aga Şahi ile Gündüz Ökçün yaptıkları görüşmelerde  CENTO"- nun dağılmasından sonraki gelişmeler ve yeni işbirliği olanakları üzerinde durdular. 

Aga Şahi bugün Saat 16.30'da Ankara'dan tstanbul'a hareket edecek ve Saat 20.30'da da Pakistan Hava Yollarına ait bir uçak ile Pakistan'a dönecek. 

NURİ BAYAR: 
"'CENTO'NUN 
DAĞILMASI ENDİŞE VERİCİDİR" 


Adalet Partisi Genel 


Sekreteri Nuri Bayar Muğla'da verdiği demeçte, "Orta Doğu'daki gelişmelerin, bölgenin denge ve güvenliğini tehlike- ye soktuğu, tehdidin arttığı bir sırada CENTO"- nun ortadan kalkmış bulunması düşündürücü ve endişe vericidir" + dedi. 


Bayar, 
CENTO'nun sona erişi- nin hükümetin dış politikasında bir mağlubiyet olduğunu iddia etti. İran ve Pakistan'ın Türkiye'ye danışmadan CENTO'dan ayrılmalarını bu ülkelerin hükümetin dış politikasına bir tepkisi olduğunu öne süren Bayar, "Tü 


ürk dış politikasının yönünün değiştirilmek" istendiğini söyledi. 


Türkiye işçi Köylü Partisi istanbul Il Danışma Toplantısı yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Türkiye işçi Köylü Partisi, 18 Mart 1979 günü İstanbul'da İl Danışma Toplantısı düzenledi. 
Amacı, İstanbul İl Yönetim Kurulunun çalışmaarı hakkında tabanın gösüşlerini almak olarak beirtilen toplantıya 180 
:emsilci katıldı. Merkez Komitesi Üyesi, Gün Zieli'nin başkanlık ettiği :oplantıda İl Yönetim Kurulu'nun bir yıllık çaışmaları değerlendirildi. 
Canlı bir hava içinde geçen Danışma Toplantısında çok sayıda Parti üyesi ve işçi söz alarak eleştiri ve önerilerde bulundular. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki dönemde şu noktaları dikkate alması üzerinde fikir birliğine varıldı: 

"1. İstanbul İl Yöne- 


tim Kurulu siyasi mücadelenin başına geçmeli, emekçi kitlelerin günlük mücadelesinin en önünde yer almalı ve onlara yol göstermeli, İstanbul için özel siyasetler geliştirmeli, ilçelere, kesimlere ve tabana siyasi önderlik yapmalıdır. 

2. İstanbul İl Yönetim Kurulu, dışa açılma ve propaganda çalışmalarında hamle yapmalı, siyasi çalışma yoluyla yayın satışlarının artırılmasını ve devrimci fikirlerin daha da geniş bir şekilde yayılmasını sağlamalıdır. 

3. İstanbul İl Yönetim Kurulu, demokratik merkeziyetçiliği daha sıkı bir tarzda uygulamalı, tabandan ve kitleler- den öğrenme tutumunu geliştirmeli, eleştiri ve özeleştiriye önem verme- li ve bütün Parti organlarında bu geleneği canlandırmalıdır." 


TG 
İSTANBUL 3. İCRA MEMURLUĞU İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 


978/4965 


Alacaklı: Mehmet Çubuk vek. Av. Turan Yılmaz. 
Borçlu: Metin Timur'a kefilen Melahat Eğilmez -Hali msaitpaşa cad, No-38 yeniköy-stanbul 


10.5.1978 tarihinde Sanyer İcra Memurluğunun 1978/385 T. sayılı dosyasından borçlu adına borçu ödemek için icra kefili olmuş isenizde adınıza çıkarılan İcra emri bila tebliğ iade edilmiş yaptırılan tahki- 


katta da 


adresiniz tesbit edilemediğinden kanunl sü- 


relere 20 gün ilavesi ile icra emrinin İlanentebiiğine ka- 


rar verilmiştir. 


a)  uKünua yazılı borcu (teminat) iş bu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 27 gün içinde ödemeniz İc. İf. K.nun 32, maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu ödemezseniz, tetkik merciinden veya yargıtaydan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz taktirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337 madde gereğince hapis ile 
cezalandırılacağınız ihtar olunur.7 3 1979 


(Basın: 2058-286) 


konuşmasında 


yanılmışız” 


KAHRAMANMARAŞ (ÖZEL) Kahramanmaraş 
Orhan Sezal, dün Yörükselim Mahallesinde katliama uğrayan yurttāşların sorunlarıyla ilgili bir sohbet toplanyaptı. arı taleplerini dinleyen Orhan Sezal "sizin acınız benim de acımdır. deyince, toplantıya katılanlar Maraş katliamına katılmış MHP'lilerin halen devlet dairelerine çöreklendiklerini, CHP İl Yöneticilerinin adeta bunları koruduklarını 


CHP milletvekili 


Toplantıda yurttaşların 


Yurttaşlar kendileri- nin CHP'li oldukları için katliama uğradıklarını ve katliamı tertipleyen (o MHP'lilerin esas amacının hükümeti mek olduğunu belirtince, Orhan Sezal "Bunu biliyoruz. Bizim hükümetimiz düşseydi daha mı iyi olacaktı? 
Eğer bunu başarabilse- ler de bugün ben de içinde olmak şartıyla hepimiz hapiste olurduk" dedi 

Sohbeti derinleştiren yurttaşlar okullarda bazı subayların öğrencileri sebepsiz yere dövdüğünü söylediler. İşkence gördüğünü belirten üç öğrenci de Orhan Sezal'a "Pazartesi günü 26 arkadaşımız daha iki devrimci öğretmenin O cenazesine katıldıkları için dövüldü- ler" dedi. Yurttaşların şikayetlerini not alan Orhan Sezal "Çok nazik bir dönemde yaşıyoruz. 
Ne yazık ki Kahramanmaraş katliamını tertipleyenler bizi buna zorladı. Sıkıyönetimin amacı siz değilsiniz. Biz sıkıyönetimi anarşiyi yaratıp katliamı tertipleyenler için getirdik." dedi. Katliama katılmış birçok kişinin yakalandığını söyleyen Sezal, "Katliamın failleri bir bir yakalanacaktır. Buna inanınız" dedi 

Bir yurttaş CHP'lilerin tavırlarıyla adeta katliamı yapanlara yardımcı olduklarını ileri sürünce Orhan Sezal, "Bu meselede görüşünüze katılmakla birlikte, olayların idarecileri çok aştığını siz de biliyorsunuz. Yörükselim'- de yaşayan 4 bin yurttaşın üzerine 10 bin aldatılmış insanı saldırtmışlardır. Nisan ayında yapılan tesadüfi bir operasyonda ETKO sanıklarının yakalinması Vali, Emniyet Müdürü gibi idarecileri gözde idareciler durumuna getirmiştir. Ne yazık ki bu meselede yanılmisiz." 

Orhan Sezal daha sonra yurttaşlara, "Hep beni ve hükümeti suçluyorsunuz. Şunu bilin ki, sizin acı ve üzüntülerinizi paylaşan biri olarak ben katliam sırasnda boş mu durdum sanıyorsunuz. 
Memleketimin alevler içinde yandığını, yurttaşlarımın katledildiğini Başbakana ve İçişleri Bakanına anlatarak buraya askeri birlikler gönderilmesi için az mı uğraştım? Cumartesi günü sabahleyin Kahramanmaraş ile yaptığım telefon görüşmesinde Belediye hopörlerinin sesini duymuştum. Memleketim bir avuç faşist tarafından yanip yıkılıyordu. En az ben de sizler kadar acı duydum. Şu dönem bu acıyı elbirliğiyle yeniden yenip yaralarımızı saralum" dedi. 


SBF Asistanı 
Halil Berktay tehdit edildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Asistanı Halil Berktay'ın Basın Yayın Yüksek Okulundaki odasının kapısına imzasız bir tehdit yazısının yapıştırıldığı öğrenildi. 

Yazıda, "Sosyalist Vietnam'a uzanan eller kırılacak, Kahraman Vietnam halkına uzanan diller kopartılacaktır" denmektedir. Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz Halil Berktay şöyle dedi: 

"AYDINLIK gazetesinde Şubat sonlarıyla Mart başlarında birkaç yazım çıktı. Bu yazılar, bugünkü Vietnam'ın ne sosyalist, ne de kahraman olmadığını, tamamen Moskova'nın emrine girdiğini belirtiyordu. 
Anlaşılan, Rusya'nın ülkemizdeki yandaşları bu gerçeklerin açıklanmasını hazmedememişler, kendilerinin ne kadar 'sosyalist ve kahraman' olduğunu odamda olmadığım bir sırada kapıma bu imzasız yazıyı yapıştırarak ortaya koymuşlardır." 


20 Mart 1979 


Anadolunun çeşitli penlerden şikayetçi... 


Küçükpazar 


sakinleri, mahallenin çetelerden 


yerlerinden gelen emekçiler mahalleyi rahatsız eden lüm- 


temizlenmesini istiyor 


İSTANBUL (ÖZEL' Küçükpazar sakinleri, mahalleyi uzun süredir rahatsız eden hırsızlık, kaçakçılık, gasp gibi olaylar yapan, küçük çocukları kötü yollarda kullanan bazı kişilerden şikayetçi. 


Mahalle sakinleri şikayetçi oldukları kişilerin isimlerini şöyle açıklıyor. 
Elebaşı olarak Dılo lakabıyla tanınan Apdu.lah Özdemir, Urfalı Kako, 


Nevzat, Ayhan ve Ankaralı Ali. Bunlara yardımcı olarak çalışanların isimleri ise şöyle: Şevket, Ahmet, Ayhan, Kemal, Süleyman, Şeyho, Osman, Behçet, Arapgilli Mehmet, Pala Mahmut, Balıkçı Şaban, Saffet Kalkanbaş (Vanlı) ve Kafa lakabıyla tanınan Kemal. Hırsızlık, hırsızlardan mal alıp satma, sigara silah kaçakçılığı, küçük yaşta çocukları kötü yolda kullanmak, 


Dev-Solcular Doğu Perinçek'in kitaplarını yaktılar 


İZMİR (ÖZEL) 

Konak'ta kitap sergileri olan Dev-Solcular sergilerinin önünde Doğu 

Perinçek'in "Kemalist 

Devrim", "Faşizm Halkın Mücadelesini Durduramaz" ve "Kıbrıs Meselesi" adlı kitaplarını yaktılar. 


Dev-Sol'cuların sık sık Aydınlık gazetesini de yakıp yırttıkları, sergilerin hemen yanındaki TÜR—DA sergisinde çalışanların tahrik edilme- ye çalışıldığı ve bir provokasyon ortamının yaratılmak istendiği belirtiliyor. 


mahalle esnafından haraç almak, esrar hap gibi kötü alışkanlıkları olan bu şahıslar polis tarafından aranmaktadır. 
Bu çetenin elebaşları kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle birbirlerini öldürdükleri de söyleniyor. Bu öldürme olaylarından biri şöyle cereyan ediyor. Dılo ve Urfalı Kako, Ankaralı Ali ve Ahmet adlı arkadaşlarını içki içirdikten sonra Saraçhane'den: Kemeraltı'na getiriyorlar. Burada Dılo büyük bir bıçakla 


Ahmet'i vurarak öldürüyor, Urfalı Kako da Ankaralı Ali'yi bıçakla 


yaralıyor. Olaydan sonra Dilo ve Urfalı Kako olayı Şevket adında bir arkadaşlarının üzerine a- 


tıyorlar. 
Küçükpazar sakinleri bu şahısların sıkıyöne- 


timden beri pek ortalık- ta görünmediğini, fakat mahalle karakolunun bu şahıslarla mücadele etmediğini ve bunlara boyun eğdiğini söylüyorlar. 


ODTÜ'DE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ 


Halkçı Devrimci Gençlik Grubu adına Yunus Öztoklusu: 


“İGD'nin bazı davranışlarını kaygı ile izliyoruz” 


Orta Doğu Teknik Universitesinde öğrenci temsilciliği (o seçimlerine bir gün var. Görüşme önerilerimizi Dev-Genç reddederken, Dev-Gör de cevapsız bıraktı. Halkçı Devrimci Gençlik grubu adına sorularımızı cevaplandıran Yunus Öztoklusu şunları söyledi. 


Y.ÖZTOKLUSU: 

İlk önce soruların yanıına geçmeden önce, Aydınlık gazetesini 
ODTÜ gençliğinin sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı kutlamak isteriz 

SORU: Secimleri kagzandığınız takdirde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Huzur içinde bir eğitimin sağlanması için siz neyi savunuyorsunuz? 
Y.ÖZTOKLUSU: 

ÖTK seçimlerini kazanarak yönetime gelme durumunda ODTÜ'de devrimci eylemin yeni bir içerik kazanarak daha üst düzeyde sürdürülmesine çalışacağız. Bu konuda somut örnek ver- 


mek isterim. Bilindiği gibi üniversitemizde öğrenim yabancı bir dille 


yapılmaktadır. Bu 1950' lerden itibaren yurdumuz ve bölgemiz üzerinde etkinliğini artıran Amerikan emperyalizminin ekonomik girişimlerinin gereksindiği uzman ve personeli daha ucuza ve daha elverişli bir biçimde sağlamak hesabına dayanmaktadır. ODTÜ'de geçtiğimiz yıllarda Amerikan emperyalizmine karşı görünüşte çok keskin tutumlar alınmasına karşın, ODTÜ'nün kuruluş amacına ve işlevine ve bu arada yabancı dille eğitime karşı hiç bir uğraşın verilmediğini gözlemliyoruz. Biz yabancı dilde eğitim yerine Türkçe'nin olanaklarından ve zenginliğinden yararlanarak dilimizin bir bilim ve kültür dili olarak gelişmesini de hızlandırıcı bir biçimde öğrenim dilinin Türkçe olmasını ıstıyoruz. Yabancı bilgisinin öncelikle Türkçe' de bulunmayan kaynakların izlenmesinde ve aktarılmasında kullanılacak bir biçimde değerlendirilmesini istiyoruz. Ulusal dili ve kültürü boğucu değil, geliştirici ve daha ileriye götürücü bir eğitimin olmasını istiyoruz. 
Ayrıca eğitimin içeriği- nin gelişmemizi hızlandırıcı ve halkın gereksin- 


melerine öncelikle karşılayıcı üretimden kopuk olmayan bir içerik kazanmasını istiyoruz. Bu konudaki somut önerileri- mi yayınladığımız bildirgede açmaya çalıştık. 


ODTÜ'de uzunca bir süre huzursuzluğun sistemli bir biçimde ya gınlaştırılmak istenmesi kaygıyla (o izlemekteyiz. 
Ancak bu konuda ODTÜ kitlesinin gösterdiği serinkanlı ve bilinçli tutumun bu türlü çabaları boşa çıkaracağına güvenmekteyiz. ODTÜ'de özgürce ve huzur içinde bir eğitimden yana olan ların bu doğrultuda güçlerini birleştirmeleri gerektiği kanısındayız. Biz bu seçimlerin ODTÜ kitlesinin huzur içinde eğitim özlemini ortaya koyduğu bir fırsat olacağı ínancındayız. 


SORU: Forumlara katılma oranının düşük olduğu gözleniyor. Bunun nedeni sizçe o nedir? 


Y.ÖZTOKLUSU: 

Yalnız forumlara değil, siyasal bütün etkinliklere karşı ODTÜ kitlesinin ilgisinin ve duyarulığının azaldığı görülmektedir. Bu durumdan siyasal bilinçliliğini ve eylemliliğini en güç koşullar altında bile kanıtlamış olan ODTÜ kitlesi sorumlu değildir. Sorumluluk gençliğin özgür istencini ve özlemlerini hiçe sayan bir grubun yönetimdeki tutum ve davranışlardır .Kendilerinden olmayan herkese özellikle kendi yönetimleri için seçenek olabilecek herkese, karşı yürüttükleri saldırılar, kararların oluşturulmasında öğrenci kitlesine hiç danışılmaması ve son zamanlarda ticarete yönelerek daha bir yozlaşma sürecine girilmesi ODTÜ öğrencilerini denetleyemedikleri temsilcilik aygıtına karşı yabancılaştırmıstır. 

SORU: Bazı gruplar bildirilerinde, panoların- da olayları İGD'nin kışkırttığını Öne sürüyorlar. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? 


Y.ÖZTOKLUSU: 
İGD'nin genel değerlendirmelerinin bir gereği olarak üniversitemizdeki bazı tutum ve davranışlarını kaygıyla izlemekteyiz. Bu konudaki tutum ve davranışlarını değiştirmeleri konusundaki umu- 


dumuzu yitirmek istemiyoruz. 

SORU: Seçimlere sekiz grup katılıyor. Bunlar içinde birleşebileceğiniz gruplar var inı? Varsa bu konuda herhangi bir çalısma oldu mu? 


YÖZTOKLUSU: 


ODTü seçimlerinde özellikle demokrasi anlayışlarımız konusunda kendimizle yakın gördügümüz bütün gruplarla görüş alışverişinde bulunmaya ve güçlerimizi birleştirmeye azami özeni gösterdik. Bize bu konu- 


da IGD ile Genç- Öncü derneğinden arkadaşlar- dan bir ittifak önerisi 


gelmişti, yaptığımız ortak toplantılarda ve tartışmalarda özellikle ülkemizin güncel sıkıntıları konusunda anlaşma olanağı bulamadık. Uzun dönemde biz Halkçı Devrimci Gençler olarak demokratik gençlik hareketi içinde gördüğümüz her grupla gençliğin demokrasi ve barış özlemleri doğrultusunda işbirliği yapmaya hazırız. Bu arada Gençliğin Birliği grubundaki arkadaşların çabalarını takdirle izlemekteyiz. 


Öncelikle bir gerçeğe de burada değinmek gerekir. Türkiye'de özellikle yüksek öğrenim gençliği içinde "fraksiyon" biçimindeki örgütlenmelerin sağlıklı olmadığı ve gençlik kitlesini kucaklayamadığı açıktır. Üniversitemizde de belkide çoğunluğu sağlayabilecek ölçüde, bir öğrenci kitlesinin seçimlere giren sekiz gruptan hiç birine bağlı olmadığını görebiliyoruz. Bu arkadaşların çoğunluğu ODTÜ'deki anti-demokratik bazı uygulamalardan yakınmaktadırlar. Biz bu seçimletin boşa yakınma yerine herkesin kesin sonuç ve- 


, rici bir biçimde etkin bir 


durum almasına olanak veren bir platform olacağı görüşündeyiz. Sonuç olarak bütün ODTÜ kitlesinin bu seçimlere mutlaka katılmasını ve yakındığı işleyişi değiştirme doğrultusunda demokratik haklarını bilinçli bir biçimde kullanmasını istiyoruz. Bunu aynı zamanda uzun dönemde "Demokratik yönetim - Halk için eğitim" uğraşımızın başarıya ulaşması için de kesin bir koşul olarak görmekteyiz. 


Işık Yurtçu 


ması 4 ay ertelendi. 


Müdürü olarak görev yer alan bir yazı neden 
7 ay hapse mahkum 


çu'nun hapse girmesi k 


Işık Yurtçu, Savcıl 


uyarınca uygulamanın cılık isteği uygun bu 


Daha sonra basın 
Işık Yurtçu şunları sö sının işlediği suçtan 


ANKARA( AA) 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş dün Anadolu Ajansının bakanlık çalışmalarıyla ilgili sorularını cevaplarken yaptığı açıklamada, "Bağlantılar kuruldukça Türk ulusu- nun rejimine, demokrasisine kasteden, Türk halkının barış içinde yaşamasından rahatsız olan kişiler ve suç örgütleri, arkasında saklandıkları perde- ye rağmen belirlenmeye başladılar" şeklinde konuştu. 


Yakalanan sanıklardan çoğunun öldürdükleri kimselere niçin ateş ettiklerini, bir yeri niçin bombaladıklarını, içi masum insanlarla dolu bir otobüsü ya da kahvehaneyi niçin taradıklarını bilmediklerini, sadece verilen emri, kendilerine verilen silahlarla, öğretilen biçimde yerine getirdiklerini söyleyen İçişleri 


pt Son H gürCümhur 


cezasınin uygulanması 
4 ay ertelendi 


Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Işık Yurtçu'nun 7 aylık hapis cezasının uygulan- 


Yurtçu, Politika Gazetesinde Yazı İşleri 4, Ceza Mahkemesi tarafından onanmış ve Yurt- 


de bulunmadan gazetelerde yer alan haberlere dayanarak İnfaz Savcılığına başvurdu ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 400. maddesi 


sonra başlatılmasına karar verdi. 


olarak herkesin hakkına sahip çıkıyoruz. Kendi haklarımıza sahip çıkamıyoruz. Tüm demokrasi savaşı veren kuruluşların basın affının gerçekleşmesi için çaba harcayacağına inanıyorum." 


"nun hapis 


İSTANBUL (AA) 


yaptığı sırada gazetede iyle açılan dava sonunda olmuştu, Karar Yargıtay esinleşmişti. 


ık kendisine bir bildirim- 


ertelenmesini istedi. Savlarak uygulamanın 4 ay 


mensuplarıyla görüşen yledi: "Hiç kimse başkayargılanamaz. Biz basın 


* yazdığı 


AP Genel Başkanı Yardımcısı Barlas Küntay 


özgürlüğünü yoketmiştir” 


İSTANBUL (THA) 
APGenel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Barlas Küntay, "Bir başkasının yazdığı yazıdan ötürü hakkında dava açılan yazı işleri müdürleri, bir konuda fikirlerini için mahkum edilen yazarların yaşadığı bir ülkede gerçek basın özgürlüğünden söz edilemez" dedi. 
Dünva Gazetesi Yazı 


İçişleri Bakanı İ Güneş:” Perde arkasındaki 


örgütler belirmeye başladı” 


©” Şiddet olayları bir merkezde planlanıp, gezici terörist ekipler tarafından başka illerde uygulanıyor” 


Bakanı daha sonra şöyle dedi 

"Son adamı, tetiği çeken kişiyi yakalayarak şiddet olayı ile savaşılamaz, Asıl önemli olan örgütü bulup çıkarmak ve yargılamaktır. Bu nedenle son hareketi yapan kişiden, cinayeti işleyenlerden çok, suç örgütlerine yöneldik." 

Şiddet olaylarının belli bir merkezde planlanıp gezici terörist ekip ler tarafından başka illerde uygulandığını anlatan, Güneş, bunu önlemek için Türkiye'de görev yapan gezici iz sürme ekipleri oluşturulduğunu bildirdi. 

ÖNLEMLER 
İcişleri/Bakanı ic gü- 


AY iyet 


venliğin oluşturduğu önem nedeniyle İç Güvenlik Müşteşarlığı gibi birimler kurulduğunu da belirterek, polisin haber alma örgütünün yeniden düzenlendiğini, bu örgütün özellike teknik araç ve gereç açısından güçlendi - rilip, işlevine hız kazandırıldığını söyledi 

"Sayısal açıdan bakınca örgütlü suç olaylarında bir. duralama: hatta gerileme görüldüğünü" kaydeden İçişleri Bakanı Güneş, bu tür olaylara sayıiarla bakmanın doğru olmayacağı kanısını taşıdıgını söyleyerek şöyle dedi 

'Bu tür olaylarda suç örgütünün ulaştığı aşama, onun gücü devleti, reji- 


Refik Sönmezsoy:”Ereğli'de Maden-lş'le Devrimci Maden-Iş karşı karşıyadır” 


19 Mart tarihli Terci 


nin işçi sayfasında Refik Sönmezsoy'un bir yazısı yayınlandı. Yazıda Ereğli'de Devrimci Maden-İş ve TKP yanlısı Maden-İş Sendikaları arasındaki mücadele değerlendiriliyor. 


Yazının son bönümünü aynen ya- 


yınlıyoruz: 


"Ereğli Demir-Çelik Fabrikası'nın milletini,devletini ve vatanı seven yiğit işçileri yeni bir imtihanın eşiğinde bulunmaktadırlar.Bu is yerinde çalışan beşbin yiğit işçı, Karadeniz'de yapılan komünist çıkartmasına ya boyun eğecektir, ya da ulusa saplanmak için kalkan kızıl hançeri tersyüz edecek- 


tir. İşçiler ya köleliği, rasiyi tercih yolunu 


ERDEMİR'de yetki ihtilafı yüzünden, Devrimci Maden-İş ile Maden-İş 


üman gazetesi- 


ya da demok- 


Karadeniz seçeceklerdir. 


karşı karşıyadır dele bir rejim meselesidir. Nitekim Devrimci Maden-İş Genel Sekreteri Hakkı Öztürk'ün sözleri bu durumu ayan beyan sergilemektedir. Öztürk şöyle demektedir: 'ERDEMİR işçilerinin mücadelesi sadece yetki mücadelesi değil, aynı zamanda Rus uşağı TKP'ye ve onun uşağı Maden-İş hainlerine karşı verilen bağımsızlık mücadelesidir. Bu anarşiye, terörizme, her türlü bölücülüğe karşı verilen demokrasi mücadelesidir." 


Gerçekte bu müca- 


Ulusu ve evlatları tarafından hayırla yadedilmek isteyen ERDEMİR'in yiğit milliyetçi işçilerinin, kızılları çıkartmasında uğratmalarını bekliyoruz 


bozguna 


Gazanız mübarek olsun." 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TRAFO VE ENERJİ NAKİL HATTI TESİSİ İLANI 


1) Eksiitmeye konulan İş Kurumumuz Ankara Atatürk Orman Çiftliği kavşağında inşa edilmekte olan toplu işçi konutları; orta gerilim şebekesi, trafo 


merkezi, 


ilk müteahhidinden tasfiye nedeni 


Keşif bedeli 4.512.962. 


20 TL'dir. 


alt merkezi binası, alçak gerilim dağıtım ve sokak tenviratı işi olup; yle yarım kalan elektrik tesisatı işleridir. 


2) Eksiltme, 2.4.1979 tarihine rastlayan Pazartesi günü Saat 16.00'da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü I nolu Satınalma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3) İsteklilerin bu e ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha 


Eldem Sokak, No: 3 
Fen Heyeti Müdürlü; 


4) Eksiltmeye girebilmek için istekliler, a. 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesini, b. Usulü dairesinde 149.138.86 TL geçici teminatını, c. Bu işe ait iştarak belgesini, 

Kapali zarflarına koyacaklardır. 

5) Bu işe ait iştirak meşe alınma şekli: 


İstekliler en geç 27/3/ 


0'daki Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisat Etüd Proje ünde mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 


979 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe 


ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatlarda genel evrak kayıt tarihi geçerlidir. Telgrafla müracaat kabul edilmez, ve dilekçelerine, Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar (G) 


grubundan müteahhitlik Karnesi asıl ve 


ğına dair iş bitirme bel; 


nı tetkik ettiklerini gösterir Kurum 


günden bu iş için alınm 
6) İsteklil 


ya noter suretini, benzeri işler yaptı- 


İgesini, teknik een beyannamesini ve ihale evrakı- e 


sisat Etü ış belgeyi eklemeleri lazımd 


er gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 


Proje Fen Heyeti Müdürlüır. 


7) İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde ME a- 


cakları teklif mektupla; bilinde SSK Genel Müd 


rını eksiltme 
ürlüğünde 1 


ünü saat 15.00'e kadar makbuz mu olu Satın Alma Komisyonu Başkanlığı- 


na vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iade- li taahhütlü olarak postalamaları gerekmektedir. Postada olan eril ka- 


bul edilmez. 


8) 5337 sayılı kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası Ka Belediyelerce 


istenecek ilan resmi ve yardımlarla bilumum harçlar m 


9) Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


ütea 


hide aittir. 


(Basın : 12554 — 294), 


kelepçe vuran kanunlar basın 


İşleri Müdürü Işık Yurtçu'nun mahkumiyeti konusunda bir demeç veren AP Genel Başkan Yardımcısı Küntay, bugün Türkiye'de gerçek bir basn özgürlüğünün varol- 


madığına inandığını belirterek şöyle dedi: "Gazeteleri ve basın 


mensuplarını baskı altın da tutan Türkiye'de ,gerçekten bir basın özgürlüğü olduğuna inanmıyo- 


mi, demokrasiyi yıkmaya yönelik amacındaki etkinlik gücü, yayılma alanı ve bu tür örgütlere karşı devletin sahip olAnøn önleme olanaklarının artma- da ya da azalmakta olması gibi göstergelere bakmak gerekir 

“Suç örgütleri rahatça silahlanıyor, o yayılıyor, toplumun sosyal ve siyasal kurumlarına sızıp yerleşiyorsa, ama bu arada eylemini kısmışsa, yani sayısal açıdan eylem yoksa ya da azalımışsa, bu herşey yolunda demek değildir. Aksine, önemli bir sorun var demektir Bu aşamada aşı; ©'on sur örgütlerinin ku ` gelişmesini önk 
güvenlik örgütle 5 
hip oluştuğu etkinliktir." 


Nedim Tarhan yönetimi, 
Köy-Koop'da çalışan üç görevliyi işten affı 


ANKARA (ÖZEL) 
KöyKoop 6. Genel 
Kurulu sonunda Yönetim Kurulunda çoğunluğu elde eden Nedim Tarhan ekibi kendi görüşlerini paylaşmadığı için Köy-Koop Genel Merkezinde çalışan 8 kişiyi 
17. maddeye dayanarak işten attı. İşten atılan üç personelden ikisinin Devrimei Toprakiş Sendikasına üye oldukları bildiriliyor. Üç işçinin atılması için yapılan toplantıya işçi temsilcileri olarak katılan Tokat Birliği Başkanı Selahattin Kökünoğlu ile Necdet Kök'ün işçilerin atılmasını kabul ettiği öğrenildi. 

Köy-Koop'dan atılan personelin adları şöyle:İdari İşler Müdürü Kemal Koçak, İdari İşler Müdürlüğünde çalışan Yüksel Onar ve Avni Yavuz. 

Nedim Tarhan ekibi- nin 17 kişilik bir liste daha hazırladığı , listede adı bulunan kişilerin de kısa bir süre sonra işten atılacakları belirtildi. 

Nedim Tarhan, yönetime geldikten sonra kendisini desteklemeyen personele karşı tasviye hareketi başlatmış, eğitim-örgütlenme müdürü vekili Mehmet Erik'i görevden alarak yerine TKP yanlısı olarak bilinen Akın Birdal getirmişti. 
Köy-Koop İstanbul Bölge Temsilcisi Cemal Temelli de görevden alınmış, yerine yine TKP yanlısı Cevdet Kocaman getirilmişti. 


Mizah Yazarları 
Demeği kuruluyor 


İSTANBUL (THA) 
Mizah yazısı dalında çalışan bazı yazarlar, Türkiye'deki tüm mizah yazarlarının bir çatı altın - da toplanması için çalışmalara başladılar. Geçtiğimiz hafta Karikatürcüler Derneğinde toplanan geçici kurul sözcüleri, derneğin mizah yazısı dalında çalışma yapan tüm yazarlara açık olduğunu belirttiler. 


rum. Bir taraftan tıkır özgürlüğüne kelepçe vuran kanunlar, bir taraftan idarenin kağıt politikası gibi baskıları, Tür kiye'de demokratik bir 


ülkede bulunması lazım gelen basın özgürlüğünü yok etmiştir." 


AP olarak basın affı için gündemde bulunan öneriyi desteklediklerini belirten Barlas Küntay, sözlerini şöyle tamamladı: 


"Gazetecilerin şeref ve haysiyetlerini rencide eden yazılar gerçek olmayan yazı ve haberler dışındaki yazı ve haberlerinden dolayı yargılanmalarını gerektiren, yazı işleri müdürlerini yazmadıkları yazı ve haberler- den dolayı mesul tutan kanunların biran evvel değiştirilmesini istiyoruz. Bu kanunlara göre halen yargılanmakta olan ve mahkum edilen basın mensuplarının affını temin ederbir kanunun biran evvel çıkması için elimiz- den geleni yapmak arzusundayız." 


Bu arada, Kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bir soruönergesi vererek hüküme tin basının sorunlarının çözümünü gazeteler üze rinde baskı aracı olarak kullanmak istediği yolundaki iddiaları Başbakanın yanıtlamasını istedi. 


Çelebi önergesinde Başbakan «Ecevit'e şu soruları yöneltti: 

"1. Türk basınının 1.1.1979/28.2.1979 arasında aylık kağıt ihtiyacı ne kadardır? 

2. Kağıt sanayimiz, aylık üretimi belirlenen tarihler arasında ihtiyacın ne kadarını karşılamıştır? 

3. İhtiyacın yerli üretimle karşılanmamasının nedeni kurumun kapasi- te yetersizliği midir? 
Yoksa gazete kağıdı üretmesi öngörülen fabrikaların başka tip kağıt üretimiyle'uğraştırılmaları mı sözkonusudur? 

4. Basının görev yapamadığı, baskılardan uzak çalışamadığı ülkelerde demokrasinin yaşama şansının azalacağı görüşüne eski bir gazeteci olarak katılıyor musunuz?" 


koyuldular. 


ler ile askıda kaliyor. 


dan komisyon alacak. 


meng! 


münist” canım. 


den. 


lar 


ve devam ediyor 


min edememiştik. 


gördünüz mü? 


[açikça 


Köy-Koop, Kızıl Milyarder bağlaşıklı ğı 


Bazı CHP milletvekillerini de yanlarına ali rak Köy-Koop yönetimini ele geçiren TKP i ler, ayaklarının tozunu silmeden kendi “me replerinden" yabancılarla ilişkileri geliştirmeye 


Hâlâ mı hatırlayamadınız? 
Hani şu gazetelerde elinde şampanya kadehi dört tane yarı çıplak kızla fotoğrafı çıkan "ko 


Fransız sözde komünist, özde revizyonisi 
partisinin önde gelenlerinden. 4 
Daha doğrusu. kapitalistin önde gidenlerin 


Sovyetler'le ticaretten milyarlar vuran, iste diği zaman Brejnev ile sabah kahvaltısı yapa bilen, ondan sonra da "savaş çıkarsa Sovy=t ler'in yanında yet alırım" diyen "komünist 

Bütün bu özellikleri nedeniyle "kızıl mi yarder" adı takılan, sahibi bulunduğu modaevi nin reklamı için yarı çıplak kızlarla çektirdiği fotoğraf Fransız Paris-Match dergisinde çık tıktan sonra Türkiye kamuoyunda da tanınma ya başlayan ensesi kalın Fransız revizyonisti 

Eh artık hatırlamış olacaksınız. 

Şimdi Köy-Koop yönetimindeki TKP'ii ler bu pembe milyarder aracılığıyla Fransa» "bazı şeyler" satmak için ortaklık kuruyor 


Köy-Koop Genel Kurulundan sonra; Rim di TKP'nin Sesi radyosundan Köy-Koop'da iş çi-köylü bağlaşıklığı kuruldu” diye yayın y3 pıldığını dinleyebilirsiniz demiştik. 

Biz daha der demez bu tür yayınlar başladı 


Ama biz sözü edilen bu bağlaşıklığın F ransı pembe milyarderi ile yapılacağını doğrusu tah 


Genel Kurul bitip de, TKP'liler yönetimi ele geçirir geçirmez İdari İşler , çalışan dört € mekçinin işine son verdiler. ardından da Mos kova'ya ilk kim gidecek "Savaşımını” başlat tılar. Nedim Tarhan ile Sinan Avşaroğlu arasın da cereyan eden bu savaşımı Tarhan kazani: Şimdi Moskova'ya Tarhan gidecek. 

Ey CHP'nin “TKP ile uzlaşırsam koltuk ka parım" diye düşünen milletvekilleri, ey millet vekillerine sahip çıkamayan CHP yönetimi! 

Marifetlerinizin. Köy-Koop'un başına nasi bir “bağlaşıklık” getirdiğini daha ilk gününden 


(Aydınlık pl 


Bulgaristan ve Moskovacı Fransız "komü nist partisi ile ilişkileri tekrar canlandırdıla: 

Uluslararası Kooperatifler Federasyonu mu Birliği mi ne karm ağrısıysa, bir kuruluş va Bu kuruluş çerçevesinde Bulgaristan ve Frar sız Kooperatifleri ile Türkiye'nin Köy-Koop “ arasındaki ilişki birkaç ay önce başlamış 

Aralarında ne gibi bir ticaret, bir ortaklık. 
yapılabileceği tartışılmış. Bulgarlar bizimkilere 

— Valla. size satabileceğimiz bir şey yok. Bi tek traktör olabilir. Onun da üretiminin yüzde onunu iç ihtiyaç için kullanıyoruz, yüzde dok sanını da Rusya'ya veriyoruz. .. 

Eh, bizimkilerin de ceği birşey yok, ilişkiler o zaman bazi temenni 


Bulgaristan'a satabi': 


Şimdi TKP'lilerin yönetimi ele geçirmesiyi« birlikte, ortaklık tekrar canlandırılıyor. 

Bulgaristan ile Türkiye'nin birbirlerine sats bileceği birşey yok ama, Köy-Koop'un başk ülkelere satabileceği birşeyler var. 

Bunun için bir Türk-Fransız-Bulgar Kooper: tifleri pazarlama şirketi kuruluyor. 

Köy-Koop'un bazı malları çeşiti ülkeleri. 
pazarlanacak. Çorbada hiç: tuzu bulunmayan Fransız kooperatifi Bulgar kooperatifi de bun 


kin TETTE 


Bu kadarla da bitmiyor. 

Şimdi işin en ilginç yönüne geliyoruz 

Fransız kooperatifinin başında başkan olarak kim var biliyor musunuz? 

Ünlü "Kızıl milyarder", Jean - Baptiste Dow 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Bir kadının ölümüne neden ola: komando 25 yıla mahkum oldi 


HABER MERKEZİ 


Ankara - Cebeci'de 6 
ay önce çıkan bir çatışma sırasında Bahriye Oral adındaki bir kadının ölümüne neden olmaktan yargılanan komando Hasan Bolat 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 

Sıkıyönetim hakimi dünkü duruşmada kararı açıklarken, sanık Hasan Bolat'ın olay günü Kütahya Öğrenci Yurdunda kalmakta iken, bir kişi- 
“nin “Komünistler bölgemizi işgal etmişler" sözü üzerine tabancayı alarak sokağa çıktığını ve bu silahla ateş ettiğinin kesinlik kazandığını söyledi. 


TANIKLARIN 

KORUNMASI İSTENDİ 

Ankara Sıkıyönetim 
Mahkemesi, 2 Ocak 1979 
tarihinde bir şoförün arabasının gasp edilerek, 
1500 lirasının alınması ile 
ilgili tanıkların tehdit edildiklerini ve korktukla- 


—ralarını 


rını söyleyerek ifade vermekten kaçınmaları üze- 


rine, tanıkların can güvenliklerinin sağlanması için Emniyet Mii 


dürlüğüne, Ankara Valiliğine ve Sıkıyönetim Komutanlığına başvurulmasını kararlaştırdı. 

Clayla ilgili olarak dün devam eden duruşmada Paşa Tosun ve Abdi Akpınar adlı şoförlerin pa zor 


gaspettikleri iddiasıyla yargılanan Naci Boslar ve Özcan Kılıçoğlu adt sanıklar suçu kabul et meyerek, ifadelerinin kence altında alınd ileri sürdüler. Sanıkla ifadelerinden sonra tanı! 
olarak dinlenen şotörle ise hakimin sorusu üze rine her akşam tehdit e dilerek, sanıklann lehu de ifade verm”ye zorla 


kullanarak © dıklarını ifade ettiler 


Zülfikar Uralçin”i öldürmekten sanık komandolar yargılandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Dün İstanbul Sıkıyö netim Askeri Mahkemesinde bir öldürme, bir öldürmeye teşebbüs, üç sıkıyönetim yasasına muhalefet davasına bakıldı. 


20 Kasım 1976 tarihinde, Göztepe Akşam Ticaret Lisesi öğrencisi Zülfikar Uralçin'i öldür- 


“teniyor. 


dükleri iddiası ile yar; lanan Mustafa Erdoğ Çavuşoğlu, Cahit 
Ömer Gülşirin, Haydar ! 
ce, Hüseyin Bayrak, Al met Gümüş adlı sanık ko mandoların duruşi na devam edildi. 
lar hakkında 12 ve 2 
arasında hapis cezas: Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 


Dövizle askerlik yarın Meclise sunuluyor 


ANKARA (THA) 


Milli Savunma Bakınlığı tarafından hazırlanan ve Askeri Şüra toplantısında ele alınarak benimsenen "Dövizle askerlik" konusundaki yasa tasarısına son biçimin verilmesi için dün Başbakan Ecevit başkanlığında bir toplantı yapıldı. 
Toplantıya Başbakan Yardımcıları Hikmet Çetin, Faruk Sükan ile Dış-. 


işler Bakanı OUunuuz ökçün ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu katıldılar. 


Verilen bilgiye göre 


Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor Bakanlığın hazırladığı yasa 


tasarısını dün Başbakan Ecevit'e sundu. Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında ele alınarak imzaya açılacağı öğrenilen tasanya göre, yurt dışın- 


da bulunan ve askerlik çağına gelmiş olan genç ler Türkiye'ye gelerek iki ayhk kısa süreli temel eğitimden geçirilecekis Geri kalan süreyi ise çü lıştıkları ülkenin parası ile ödeyerek tamamlamış olacaklar. Dileyenler ise bu ücreti belirli sürelerle taksitlendirebilecekler. 
Bu uygulama ile yılda en az 1,5 milyar mark,( yax laşık 39 milyar lira) gelir sağlanacak. 


20 Mart 1979 


Haftanın sanat olayları 


TİK SANAT 


*BALKAN NACİ İSLİMYELİ'nin "Bir 
Yıkımın Mimarisi” adlı kolaj sergisi 21 
Mart Çarşamba günü açılıyor. Sergi Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulun da 31 Mart gününe kadar izlenebilir. 


*SUAT ÖZYÖNÜM'ün küçük heykel ve desenlerinden oluşan sergisi Levent Nur Sanat Galerisinde 14 Mart gününden bu yana sürüyor. 2 Nisan tarihine kadar sürecek olan sergide 20 desen ve 11 küçük heykel yer alıyor. 


* KRISTIN SALERİ'nin resim sergisi Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisinde, 26 Mart Pazartesi günü açılıyor. 
Sergi 14 Nisan gününe kadar açık kalacak. 


* Atatürk Kültür Merkezinde açılan “SANAT 78" konulu karma sergi 10 Nisana kadar açık kalıyor. 


*CEVDET BİLGİN'n heykel, TAY-FUR SANLIMAN in resim sergileri İstanbul Rumeli Caddesi Akbank Sanat Galeri - sinde 15 Mart tarihinden bu yana sürüyor. 
Sergiyi 30 Mart gününe kadar izleme olanağı var 


* ATİLLA GALATALI, BEYZA Gö-NENSOY, BİHRAT MAVİTAN, BUR-HAN TEMEL, CİHAT BURAK, TEO MAN MADRA, ASIM İŞLER, DEVRİM ERBİL, GÜNDÜZ GöÖLÖNÜ, KUZGUN ACAR, MEHMET GÜLERYÜZ, MUH-SİN NURİ, NEVZAT KUTLUĞ, SADİ ÖZİŞ, ÖZDEMİR ALTAN, SÜLEYMAN SAİM TEKCAN, NİHAT DARCAN:TO MUR ATAGÖK'ün heykel, seramik. baskı ve resimlerinden oluşan sergileri Maçka Taşlık ARMO'da 30 Mart tarihine kadar açık kalacak. 


*ADİL DOĞANÇAY,SADUN BEZE-YİŞ, KAİNAT BARKAN, PAJOULENU-MAN ATAMER,NEVİN ÖZGÜR, SARI NUR SİDE, ZEYNEP GÖLE, GÜL DER-MAN, SÜLEYMAN VELİOĞLU, MU-KADDES ATAHAN, İLHAN UGAN, TA NER AKAKINCI, SERAP MURATHAN, TANGUL AKAKINCI, ULVİ SOYARS-LAN. MÜRVET GÜZELSOY, RADAR SÜRER'N yapıtlarından oluşan resim ve seramik sergisi Nişantaşı Ertem Kültür Merkezinde 24 Mart tarihine kadar açık kalıyor. 


*MÜBİN ORHON 'un guas ve yağlıbo ya tablolarından oluşan resim sergisi Maçka Sanat galerisinde 14 Nisan tarihine kadar gezilebilir. 


*ORHAN ERSOY'un Aydın Moda Cu malı Sanat Galerisinde açlığı resim sergisi 
23 Mart günü soha eriyor 


*TAYFUN ERDOGMUŞ'un gravürle rinden oluşan sergisi, Maçka galeri Deko’ da 30 Mart gününe kadar sürüyor 


*ADNAN ÇOKER, MUSTAFA ATA, ALTAN ADALI'nın grafik çalışmaları 
Devlet Güzel Sanatlar Galeresinde 30 
Marta kadar acık kalacak 


*DEVRİM ERBİL'in Ankara Vakko 
Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 31 
Mart gününe kadar sürüyor 


*ALİ FUATİÇSEL İzmir Akbank Sanat galerisinde açlığı resim sergisi 31 Mart gününe kadar sürüyor 


KARİKATÜ 


*İstanbul 'Belediyesi Karikatür Müzesinde Boğaziçi Üniversitesi Karikatür Kulübü tarafından düzenlenen 95 karikatürcünün katıldığı ve 111 karikatürün yer aldığı ÜNİVERSİTE SORUNLARI 78 konulu karikatür yarışması sonuçları sergisi 
27 Mart gününe kadar sürüyor 


LL OPLANTI | 


* Alman Kültür Merkezinin düzenlediği "Yazın ve'İletişim" adh edebiyat semineri sürüyor. 20 Mart Sah günü saat 17.30'da Alman sosyolog ve yazar HİLDE DOMİN “GünümüzdeŞiir İnsan İçin Bir Olanak" adlı bir konuşma yapacak. Yer. Odakule Konferans Salonu. 


* "Yazın ve İletişim" edebiyat semineri çerçevesinde 21 Mart Çarşamba saat 17.30'da Münih Üniversitesi İngiliz edebiyatı uzmanı CHRİSTİAN ENZENSBER-GER Odakule Konferans Salonunda "'Susku Olarak Yazın" adlı bir konferans verecek. 

*İzmir Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyat ro Günü etkinliğinde 25 Mart Pazar günü İzmir Devlet Tiyatrosunda bir forum düzenledi. Tartışma Konusu "Toplumun Tiyatrodan Bekledikleri" 


*Prof, DR.NERKAN Ankara Opera Binasında 22 Mart Perşembe saat 20.30 
da "Bale Fizyolojisi" adlı bir konferans verecek. 


LL KONSER 


*Kültür Bakanlığı aracılığıyla yurdumuzda davetli bulunan Macar Kodaly Dörtlüsü 23 Mart Çarşamba 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda bir müzik resitali verecek. 


*Solist Henri Criz 22 Mart Perşembe 19.00'da Atatürk Kültür Merkezinde konser salonunda bir keman resitali veriyor. 
Konserde sanatçıya, piyanoda Hülya Saydam eşlik edecek. 

*22 Mart Perşembe 20 30'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Gyula Nemeth yönetiminde Macar bestecilerinin yapıtları seslendirilecek. 

*Atatürk Kültür Merkezi büyük salonda solist Henri Criz, 24 Mart Cumartesi günü 11.00'de Caykovski ve Monegger'in vapıtlarını yorumlayacak. 

* Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda, 26 Mart Pazartesi 19.00'de solist Kaja Danczowska İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bir keman resitali verecek, 


İSTAMBUL 
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE 


*İstanbul Devlet Tiyatroları repertuarından A.Arbuzol'un "Söz veriyorum" oyunu 21,22 Mart 18.30'da Oda Tiyatro- 


sunda sahnelenecek. Oyunun yönetmeni Ejder Akışık. 

*İstanbul Devlet Tiyatroları çocuk oyunlarından "Kurnaz Avukat" 23 Mart 16.00 da ve 24 25 Mart 14.00'de Oda tiyatrosunda sergileyecek 


*Oda Tiyatrosunda Nedret Güvenç'in tek kişilik oyunu" Gökyüzünden Bir Kıyı' 
23 Mart Cuma 19.00'da ve 24 25 Mart 
18.30'da sahnelecek. 

* A.Lunaçarski'nin oyunu “Özgürlüğüne Kavuşturulan Donkişot Büyük Salonda 
2 1 Mart 20.30'da ve 25 Mari Pazar 
15.00'da sahnelenecek. 


* Zeliha Berksoy ve'Genco Erkal'ın rol aldıkları "Brecht Kabare oyunu bu hafta da sürüyor. Oyun 24 Mart Cumartesi 18.30'da, 25 Mart Pazar 15.00'de ve aynı gün 18.30'da Konser Salonunda sunulacak 

DEVLET TİYATROLARI ANADOLU OYUN DÜZENİ 


ANKARA BÜYÜK TİYATRO'DA 


*20 Mart Salı günü Lunaçarski'nin “Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot" ve 23 Mart Cuma, 25 Mart Pazar matine ve suarede "Güneşin Çocukları" oyunları oynanacak 


KÜÇÜK TİYATRO'DA 


*20 Mart Salı ve 25 Mart Pazar tarihleri arasında Haldun Tanerin "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu sahnelenecek. 

YENİ SAHNE'DE: 

21 Mart Çarşamba ve 25 Mart tarihleri 
arasında Lorca'nın "Eskicinin Tazesi" oyunu sahnelecek 


ALTINDAĞ TİYATROSU'NDA: *21 Mart Çarşamba ile 25 Mart Pazar tarihleri arasında Cahit Atay'ın "Sultan Gelin" adlı oyunu oynanacak. 


*Çocuklar için bestelenen Benjamin Brittenin "Bir Opera Yapalım" operası AKM'nin Sinema Salonunda 21 Mart Çarşamba 14.00 ve 24 Mart 14.00'de çoçuklar için seslendirilecek 

*İstanbul Devlet Opera sanatçıları A. 
K.M. Büyük Salonda Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını 25 Mart Pazar 20.30 
da sahneleyecekler. 

*24 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazartesi 20.30 da "AMOZART'In "Figaro" nun Düğünü" operası Ankara Opera binasında yorumlanacak. 


* Ataturk Kültür Merkezi'nde, Istanbul Devlet Balesi, Nevit, Kodallı'nın "Hürrem 
Sultan" adlı balesini Büyük Salonda, 20 
Mart Salı saat 20.30'da yeniden sahneliyor. 

* Ankara Devlet Balesi sanatçıları Prokofiev'in "Romeo ve düliet"' balesini 21 
Mârt Çarşamba 20.30'da ve 31 Mart Cumartesi 16.00'da Opera Binasında sergileyecekler. 

*DUYGU AYKAL'ın "İnsan. . insan" adlı balesi 28 Mart Çarşamba saat 20.30' 
da Opera Binasında Ankara Devlet Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek. 


* Türk Sinematek De.ueği'nin bu hafta sunacağı filmler şunlar (Anında çeviri yapılacak seanslar A.Ç. ile gösterilmiştir). 

20 Mart Salı: 15.00: John Luston'un 
"KUTSAL KİTAP" (The Bible - 1967). 
19.00: Michel Devillein çok yeni yaptı" 

21 Mart Çarşama: 15.00: "KUTSAL 
KİTAP" (A.Ç). 19.00: "DOSYA 51" (A.C) 

22 Mart Perşembe: 15.00: "DOSYA 
51" (A.Ç). 19.00: "RİCHARD HI", Laurence Ölivier'nin 1956 vapımı Shakespeare uyarlaması * 


23 Mart Cuma:14.00:"RİCHARDMI. 
19.00: "YÜZLEŞME" adlı 1976 yapımı Arnavut filmi. (A.Ç) 

z4 Mart Cumartesi: 10.00: ÇOCUK FİLMLERİ, 14.00: VE ÇELİĞE SU VERİLDİ, I. bölüm (A.Ç). 16.00 VE ÇELİĞE SU VERİLDİ. 2. bölüm (A. 
Gh ; 

25 Mart Pazar: 
iy”, 

26 Mart Pazartesi: 15.00: Stanislas 
Rozewic'in yönettiği 1967 yapımı bir Polonya filmi. 19.00; Andrezj Munk'un 
1964 yapımı filmi "YOLCU". 


*İstanbul, Balmumcu'daki Sinema-TV Enstitüsünde 24 Mart Cumartesi günü 16.00'da 1933 yapımı klasik "KING KONG" 19.00'da John Ford'un Western 
Klasiği "POSTA ARABASI" (1939); 26 
Mart Pazartesi günü 16.00'da "POSTA ARABASI", 19.00'da "KING KONG" gösterilecek. Filmler İngilizce sözlü : 


*İstanbul Film yapım ve Gösterim Merkezi, Macar Filmleri Toplu Gösterisi" düzenledi. Atatürk Kültür Merkezindeki gösteriler 24 Mart Cumartesi günü başlıyor. Cumartesi 18.30'da F. Andras'ın “YAĞMUR ve GÜN IŞIĞI", 25 Mart Pazar 18.30'da da Pal Scheffer'in "GYU RI"adlı yapıtı sunulacak. 


*İstanbul, Fransız Kültür Merkezi, Sinematek'te de gösterilen 'DOSYA 51 filmini 22 Mart Perşembe 21.00'de, "KUT-SAL KİTAP" filmini de 21 Mart Çarşamba 19.00'da önceden ücretsiz giriş fişi alan seyirciler için sunacak. 


*İstanbul, İtalyan Kültür Merkezi, 14 
Mart Çarşamba 18.30 ve 21.00'de ünlü yönetmen Luchino Visconti'nin Nazizmi destekleyen büyük bir sanayici ailenin dramını anlattığı "İlahların Düşüşü" (1969) filmi İtalyan dilinde gösterilecek 


15.00: "RICHARD 


*İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, bu akşam 18.00'de Tesvikiye'deki salonunda Verdi'nin "Troubadour" operasının renk- li çekilmiş filmini sunacak. 


RESSAM 
FAHİR AKSOY'LA ies, BİR SÖYLEŞİ 


Fahir Aksoy meslek yaşamına 1934 
yılında Vakit gazetesinde başladı. Daha sonra çalışmalarını çeşitli gazetelerin kültür ve sanat sayfalarını düzenleyerek sürdürdü. 1946'da "Hür Dünya" gazetesini çıkardı, ancak bir süre sonra gazete, hakkında açılan davalar sonunda kapatıldı. Resmin yanısıra öykü, inceleme, röportaj ve eleştirileri de bulunan sanatçı resme1959 yılında başladı. 

Yaptığımız söyleşi de Aksoy sorularımızı şöyle cevaplandırdı. 

—Resim yaparken hangi konuları işliyor sunuz? 

Konularımı yaşadığım doğa parçasın- dan, beni etkileyen çeşitli sorunlardan seçmekteyim. Bence konudan daha önemli olan sanat yapıtının içeriğidir. 
Ve o içeriğin biçimlenmesidir . 

—Resim sanatının halk kitlelerine ulaşması için neler yapılmalı, bu konuda 


neler düşünüyorsunuz? 

Bir yandan dünya uygarlığının varettiği ve etkisini ister istemez duyduğumuz dizi dizi, toplumsal, ekonomik, politik olaylar, kültürel, sanatsal baskılar, kuşatmalar, yabancılaştırma çabaları okyanus dalgaları gibi peşpeşe üstümüze gelmekte... Öte yandan tarihsel kültür birikimleri, toplumsal kaynaşma, hızlı değişme, kalkınma hamleleri, halkla bütünleşme, ulusal üsluplara, doğru yönelme istekleri içinde kaynaşıp duran resim sanatının sancılar içinde çalkalanmakta olduğunu yadsıyamayız. 


Türk sanatçıları artık bir araştırma dönemine girme, kendi ülkelerine, doğalarına, insanlarına, toplumsal sorunlarına dönme, yeni yeni tohumlar, aşılar keşfetme, devrimci dünya görüşünü benimseme gereksinmesini duymağa başlamışlardır. Giderek "'güzel'' kadar, "'değerli" kadar, "yararlı" nında çağdaşlığın alfabesi haline geldiğini algılayarak sosyal gerçeklilik yöntemiyle kapıları zorlamaya başladılar. 

Uyanan Türkiye'de sanatın toplum dışı, soyut bir olay olmadığı, politika- dan arınamayacağı gerçeğinin üzerine düşen ışıklar güçlenmekte... Bilinçlenme oluşuyor, neden-sonuç düşüncesi olumlu yolda yaygınlaşıyor, bakış açıları, değerlendirme ölçüleri durmadan değişiyor. Artık burjuva evlerinin süs eşyası olmaktan çıkmağa yönelen resim, daka önceleri şiirin, romanın, tiyatronun yer 


aldığı devrimci güçlerin ve köylülerin, işçilerin yanındaki onurlu yerine oturmağa hazırlanıyor. 

Ürünleri halka sunma açısından duvar resminin, baskı resimlerinin ele alındığı bir döneme girmek üzereyiz. Bu da son derece pratik yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

-Halk resmi konusunda araştır malar yapıyorsunuz, bu çalışmalarınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? 

Benim kişisel olarak bu koruya yaklaşımım, doğduğum evden, büyüdüğüm mahalleden, yaşadığım kentlerden edindiğim nakışlı bir dünyanın izlenimlerin- den gelmektedir. 

Anadolu'nun, Trakya'nın her evi Doğu nakış sanatının en güzel örnekleriyle dolup taşar. Babaannemin namaz kıldığı seccadeden, üzerinde dolaştığımız kilimlerden tutun da, evdeki kızların başlarına örttükleri oyalı yemenilere, kendilerine özgü kokuları olan üstleri işlemeli ceviz sandıkların içindeki çehizlere, işlemeli katranlara, yastık kenarlarında bulunan dantellere kadar her şey heni etkilemiştir ve bu konu üzerinde araştırma yapma gereksinmesini duyurmuştur. Bu alandaki araştırmalarım halen sürmektedir. 

Sanatın gelişmesinde halk her zaman büyük bir rol oynamıştır. Halkla sanat arasındaki çeşitli bağlar sanatın özgül özelliklerinden biri olan ulusal karakterde görülür. 


Aydınlık 


SADIK SALMAN VE NECDET AYAZ, BALKAN KROS ŞAMPİYONASINDA GÜMÜŞMAD 


Sadık Salman 


Balkan 
Necdet 
12.000 


sından 37. 
oldu ve 


ise Necdet 


recesiyle 2. 
dalya kazandı. 

5.000 Metre Genç Erkeklerde takımımız sıralamada 3. oldu, kız atletlerimiz ise dereceye giremediler. 


ALYA KAZANDILAR 


PRİŞTİNE (THA) 
Kros Şampiyonasına katı- 


lan atletlerimizden Sadık Salman ve Ayaz gümüş madalya kazandılar. 


ikincilik elde ederek 


Metre Büyük Erkeklerde 


Sadık Salman, Romen rakibinin arka- 


03.2'lik derecesiyle ikinci gümüş madalya kazandı. 


8.000 metre Orta Genç Erkeklerde 


Ayaz yarışı 24.25.1'lik de- olarak bitirdi ve gümüş ma- 


Necdet Ayaz 


Genç Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı 


ANKARA 

14—21 Nisan tarihlerinde Almanya'da yapılacak 10. Gençler Avrupa Kupası ve Yugoslav- ya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasına katılacak, Genç Mili Basketbol o Takımımızın aday kadrosu açıklandı. 


Önder Se- den yönetiminde 2-14 Nisan tarihlerinde Beylerbeyi'nde kampa alı- 


Antrenör 


nacak 28 kişilik aday kadroda şu basketbolcular bulunuyor: 


Behçet Üner (Şekerspor), Ahmet Bozer, Fer- da Alevtan, Ahmet Özerman, Sami Baykal, Gürkan Yalçınkaya (Kolej), Fatih Özel (Ziraat Fakültesi), Günsen Tonguç (Y. 
Meysu), Hakan Müderrisoğlu (ODTÜ), Birol Yazıcı, Lütfi Arıboğan (DSİ), Murat Ersek, Can 


Önal, Ali İpdikan (Tofaş SAS), Candan Şıpka (Demirtaş), Turhan Koray (Taçspor), Hüseyin Şiriner (Galatasaray), Mehmet Baç (Beşiktaş), Mehmet Aytaç, Mehmet Özer, Cüneyt Türen, Murat Kurtcebe (İTü), Demir Tural (Eczacıbaşı). Barış Karayol, Erhan Önger (Efes Pilsen), Tuğrul Taşkıngenç, Yalçın Yetimalan (Karşıyaka), Hayri Oğuz (Sweps). 


SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU DÜN TALAS EĞİTİM MERKEZİNDE KAMPA GİRDİ 


© Güreş Milli Takımı: aday kadrosunun çalışmaları 12 Nisan * tarihine kadar sürecek 


ANKARA 

15-22 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak Serbest ve Greko-Romen Güreş Milli Takımımız Talas Eğitim Merkezinde dün kampa girdi. 
Avrupa Sampiyonası- 


na Serbest Takımımızı Sefer Baygın, Embiya Yılmaz, Hüsnü Pehlivan, Greko-Romen Takımımızı ise Rıza Doğan ve Haluk Koç hazırlayacaklar. 


Güreş Milli Takımımızn seçme müsabakaları 


.AMATÖR MILLI FUTBOL 


TAKIMIMIZ 11 NİSANDA 


OLİMPİYAT ELEME MAÇI İÇİN 


AVUSTURYA ILE KARŞILAŞACAK 


ANKARA 

Amatör Milli Futbol Takımımız 1980 Olim piyat Eleme Maçı için 11 Nisanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. 

Daha önce maçlardan çekildiği bildirilen Avusturya'nın bu talebi FİFA tarafından reddedilince, Avusturya - Türkiye milli maçının oynanması kesinlik kazandı 

11 Nisanda Avusturya'da oynanacak karşılaşma için Amatör Milli Futbol Takımı aday kadrosu önümüzdeki günlerde açıklanarak kampa alınacak. 


NR EM 


nın yapılacağı tarih henüz belirlenmedi. Güreş Milli Takımı 12 Nisam tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürecek, daha sonra Avrupa Şampiyonasının yapılacağı Romanya'nın Bükreş kenti- ne hareket edecekler. 


Bayan ve Erkek Milli 


Güdül kazası gençlerinden Çakmur'a 


Geçen gün elimize bir mektup geçti. Ankara' nın Güdül kazası gençleri yollamış. Gençlere ve amatörlere destek olduğunu, iyi şeyler yaptığını söyleyen Sayın Çakmur'un bu mektuba kulak vermesini içtenlikle dileyerek mektubu aynen yayınlıyoruz: 

"Bizler Ankara'nın Güdül kazası gençleriyiz. 
Kazamızda spor yapmak için bir sahamız yok. 
Bu yüzden doğru dürüst ne futbol oynayabiliyoruz nede voleybol gibi faaliyetlerde bulunabiliyoruz. 

“MC döneminin bakanı zamanında, Güdül için stadyum yaptırılacağı söylendi. Belediye Başkanı ve yetkililer bir tarlayı düzelttiler. 
Hatta Tercüman gazetesinde bunun reklamını yaptılar. Düzelttikleri yerin sahaya benzer hiç bir yanı olmadığı gibi kale direkleri bile yok. 
Yaptıkları sahanın bir yanı yarık, bir yanı dik. 
Bu yüzden spor yapmaya elverişli değil. 

"3 yıl önceki 19 Mayıs bayramımızı bu saha- da yaptık, Daha sonraki yıl bu saha iyi olmadığından 19 Mayıs'ı zemini taş ve çakıl dolu ilkokulun bahçesinde yaptık. Asfalt taşları dökülmüş yerde yaptığımız bayram da iyi olmadı Çünkü herkesin dizleri yara oldu. 

"Biz burada bu tür zorluklar içinde tören yapmaya çalışırken, bütün bu sorunların çözümlenmesi gerekirken Sayın Yüksel Çakmur ve diğer yetkililer ülkemize Rusya'nın emriyle şantaj yapan Bulgaristan'dan 19 Mayıs törenlerini düzenlemeleri için "uzman" getirtiyor. 
Bunları basın ve TRT'den izliyoruz. 

“Türkiye halkının ve gençlerinin bağımsızlığının sembolü olan 19 Mayıs yabancı ülkelerden gelen kişilerce yönlendirilemez. Bu bağımsızlığımızı körelten bir tutumdur. Ayrıca bizim bağımsızlığımızı Bulgaristan degil, Türkiye “KâZandı. Bu bayrami"iyi” düzenleyecek de, kutlayacak da olan Türkiyeli uzmanlar ve Türkiye halkıdır. Bizler bağımsızlığımızı körelten, halkımızın iradesini hiçe sayan bu tutumu protesto ediyoruz. 

“Spor Bakanını ve tüm yetkilileri Güdül ve Türkiye gençliğinin sesine kulak vermeye çağırıyoruz. 

Saygılarımızla. 
90 İmza." 


Yüksek Islam 


Voleybol Takımlarımız 


” Bahar 


Kupası” 


hazırlıklarına başladılar 


ISTANBUL 

Avrupa Bahar Kupasına katılacak Bayan ve Erkek Milli Voleybol Takımlarımız dün İstanbul'- 


da Mersinli Ahmet Tesislerinde kampa girdiler. 

Kampa davet edilen sporcular 


erkek şöyle: 


Oktay, Ata, Uğur, Faruk, Zeki, Serdar (Eczacıbaşı), Faruk, İsmet (Vinylex), Semih (Muhafızgücü), Serap (B.Boronkay), Serdar (DSİ Spor). 

Kampa davet edilen bayan sporcular ise şöyle: 

Selcan, Meral, Hülya, Arzu (Eczacıbaşı), Violet, Gülnaz, Sema, Hürriyet (B.Boronkay), Aycan, Feride (Galatasaray) Filiz, Serpil, Nuran, Neşe, Şebnem, Rezzan (Kolej). 


Enstitüsü 
Istanbul Güreş şampiyonu oldu 


ISTANBUL (THA) Üniversitelerarası Güreş Karşılaşmaları İstanbul Grup Birinciliğini Yüksek fslam Enstitüsü 


kazanırken, Hava Harp Okulu ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü oldu. 


48 Kilo: Ibrahim Palaz (Yüksek İslam Enstitüsü), 

52 Kilo: Mehmet Ay 
(İstanbul Üniversitesi ), 

57 Kilo: Mehmet İslah (Yüksek İslam Enstitüsü), 


62 Kilo: Hamdi Güleryüz (Yüksek İslam Enstitüsü), 


68 Kilo: İsmail Kiraz 
(Yüksek İslam Enstitüsü), 


TÜRKİYE GENÇ ERKEKLER VOLEYBOL BİRİNCİLİĞİ 2. KADEME MAÇLARINDA 


VINYLEX ŞAMPİYON OLDU 


ESKİŞEHİR (THA) 

Eskişehir Kapalı Spor Salonunda iki gün süren karşılaşmalar sonunda Türkiye Gençler Voleybol Birinciliği 2. Kademe karşılaşmalarında Vinylex şam- 


piyon oldu. 


Türkiye'de Gençler Voleybol Birinciliği 2. kademe miçlarında şu derece- ler elde edildi: 

1- Vinylex, 2- İstanbul Teknik Üniversitesi, 3- Sosyal Sigortalar Kurumu; 4- İzmit Lassa. 


Futbol Federasyonu eski başkanları Malta maçını değerlendirdiler 


ANKARA(THA) 

Futbol Federasyonu eski Başkanları Milli Takımımızın, Malta önünde 2-1'lik galibiyetten sonra görüşlerini açıkladılar. 

Bu konuda Sabahattin Arman şunları söyledi: "Malta'yı yendik ama bu galibiyete sevinmedik. Futbolcularımızı suçlamak istemiyorum. Çünkü, Uluslararası alanlarda yaptığımız maç miktarr ortada, buna hazırlıksız maç oyna: ma eklenince daha iyi sonuç almamız düşünülemez. Her şeyden önce gol atmayı bilmiyoruz. 
Bana göre bu takımı mutlaka gençleştirmek ve kendilerini sık sık bir araya getirip bol dış temas yaptırmak gereklidir." r 

lbrahım Iskece: "7-8 kişiyle ceza alanı içıne kapanan bir takıma gol atmak elbette zordur. 
Ancak, 2-3 akın yapabilen Malta gibi bir takım- dan gol yememiz düşündürücüdür. 

Yıllardır süre gelen 2-3 günlük çalışmadan sonra Milli maç oynamadan vaz geçmek zorundayız." 

Güngör Sayarı: "İzmir'de önceki 4-0 yendiğimiz Malta o zaman ilkel ley nuyordu. Şimdi ise belirli bir düzeye gelme aşamasında olduklarını gördük. Buna karşılık bizim futbolumuzda belli bir gerileme var. ” 


20 Mart 1979 


ERE 
Kamboçya kuvvetleri 
Pnom Pen'e 
40 kilometre yaklaştı 


© Vieinam Urdusu ve Heng Samrin yönetimi 


Mardin'de emekli memur 


vurularak 


HARER MERKEZİ 
Nusaybin İlçesinde 
Zeki Yavuz adındaki emekli bir memur önceki gece otomatik silahlarla açılan ateş sonucu öldürüldü. 

Edinilen bilgilere göre, Zeki Yavuz'un Savur İlçe , Kaymakamlığındaki Tahfirat katipliği görevindeh bir süre önce emekliye ayrılarak Nusaybin'e yerleştiği bildirildi 


Bankalar Caddesinde evine giderken öldürülen emekli memura, ateş açan kişilerin kimliklerinin saptanmasına başlandığı bildirildi. 

MERSİN MUT'TA 

Mut İlçesinde yapılan bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri çeşitli semtlerde aramalar yaptı. Aramalar sonucu 
207 patlayıcı madde, 500 
metre dinamit fitili, 10 
dinamit kapsülü ve patlayıcı madde yapımında kullanılan kimyevi maddeler ele geçirildi. 

Yetkililer, operasyonlar sonucu üç kişinin gözaltına alındığını, ancak kimliklerinin açıklanmasında şimdilik sakınca görüldüğünü söylediler. 

ADANA'DA 

Sümer Mahallesi 577. 
Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye gelen bir 


kişi, Eğitim Enstitisü öğrencisi Ayhan Çakmak'ı tabanca ile kur 


şun yağmuruna tutarak ağır yaraladı. Saldırganın olaydan sonra kaçtığı ve ağır yaralanan öğrencinin tedavi -için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

© Kiremithane semtinde de ŞerefBoz adındaki Demir Çelik işçisi iki kişi tarafından dövülerek yaralandı. 


TARSUS'TA 
Mersin'den O İskenderun'a giden ve içinde 


öğrencilerin çoğunlukta bulunduğu mototren din saat 07.00 sıralarına Tarsus Garında iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, saldırganlardan Ce- 


18.30 HABERLER 


caklar. 


2030 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA 


23.15 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış Program ve kisa hāberler 

05.05 Türküler, Şarkılar 

06.00 Kisa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 Haberler 

07 40 Sabahtan Sabaha 

09 20 Dilden Dile 

10,01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle üzeri 

12.55 Reklamlar ve radyo TV Program Habarleri 

1300 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların | çinden 

10.00 Şarkılar 

10.30 Kadin Sanatçılarime 

11.00 Türküler ve Oyun Havaları 

11.30 Şarkılar 

12.45 Bir Pınarki 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13,30 Olayların | çinden 

14.30 Yabancı DIl öğrenelim 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 
07 02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 09.00 Barok Müzik 
10.00 Piyano Soloları 
11 00 öğleye Doğru 
1200 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konseri Saati 
1430 Caz Müziği 
15 00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ 


TELEVİZYON 


18.33 FLANDERLERİN KÖPEĞİ 

19.00 YARIŞMA: İlkokullar Bilgi Yarışması programında İzmir Güzelyalı Hakimiyeti Milli- ye İlkokulu ile ödemiş İnönü İlkokulu yarışa- 


19.30 ANADOLUYA: İnegöl'ün SÜPÜRTÜ köyünde hazırlanan programda köye imece yoluyla içme suyu getirme çalışmaları anlatılacak. 


İkinci bölümde KADIN ANA oyunu yer alıyor. 


21.20 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 

2145 TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI: 
Lütfü Akad'ın DİYET filmi yayınlanacak. İlgiyle izlenecek olan bu filmde Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, Erol Taş, Erol Günaydın oynuyorlar. DİYET, Lütfü Akad'ın Gelin ve Düğün'le başladığı üçlünün son filmi. 


öldürüldü 


lal Uyar'ın yakalandığı bildirildi. 
MERSİN'DE 

Şelale Caddesinde Adana Eğitim Enstitüsü öğrencisi Salim Kara bir grubun açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Öğrenci Adana Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Saldırganların kimliklerinin belirlendiği ve aranmalarına başlandığı bildirildi. 

ANKARA'DA 

Siteler Hasköy semtinde Selahattin Özbek ve İkbal Usta adindaki işçilere 4 kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. 
Ateş sonucu işçilerden Selahattin Özbek gözü- ne giren kurşunla ağır, İkbal Usta ise hafif şekilde yaralandı. 


İSTANBUL'DA 
Çemberlitaş Vezirhan Caddesinde Cengiz Ayhan adındaki bir kişiye ait kuyumcu dükkanı soyuldu. 


Yeni Levent'te oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Levent Özsoy, kaldırıldığı hastanede öldü. 


© Kartaitepe semtinde yüzleri maskeli üç kişi Türsal İnal adındaki bir kadının evine girerek üç bin lirasını alarak kaçtılar. 


ANTALYA'DA 


Antalya CHP Il Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Günkut Acar, bir süre önce kentte meydana gelen olayların "'ülkücüler" tarafından« düzenlendiğini ve öğretmen Şeyda Erten ve memur İbrahim Arasında komandolar tarafından öldürüldüğünü söyledi. CHP İl Başkanı Acar, Antalya MHP Merkez İlçe binasında patlayan dinamitin de gene "ülkücüler" tarafından halkı tahrik amacı ile konulduğunu bildirdi. 


1520 Şarkılar 
15.40 Hafif Müzik 
16.05 Okul Radyosu 
18.16 Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İ çin on Dakika 
20,12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Türküler Geçidi 21.00 Kısa Haberler 21.30 Stüdyo Sizin 
22.00 Kısa Haberler 
2202 TBMM. Saati 
23.00 HABERLER 
24.00 Kısa Haberler 00.02 Gece Konseri 
00.55 Kısa Haberler 21.00 Gece Yarısı 


16.40 Hafif Müzik 

16.45 Ses Ustaları 

17 45 Yurttan Sesler 
Erkekler Topluluğu 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

21.00 Sanat Olayları 

21 30 Türküler 

22 30 Solistlerden Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları 

23.55 Program ve kapanış 


17.00 Gençler | çin 18.00 Stüdyo FM 
19.00 Akşam Konseri 
2030 Caz Müziği 
21.00 Solodan Orkestraya 
22.00 Gecenin Getirdik leri 
23.00 Salı Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01 00 Program ve Kapanis 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


(Bastarafı 1. Sayfada) 


Demirel sözlerine hükümetin tedbirler paketi ile girdi. 'Ne paketten haberim var, ne de içindekilerden haberim var. 
Paketin içinden çıka çıka zam çıktı, 19 Mart günü zam paketinin içinde ne var, henüz bilmiyorum. 
Bunlara kim akıl veriyorsa yanlış veriyor. 


Bunlara âkı! verenlerin bunların dostu olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar yanlış yapabilmek için cahil olmak yetmez. 
Gafil olmak lazımdır. 


. “Hükümete akıl verenler... 


ZAMLAR 
VAHŞİCEDİR 

“Faturayı fukara ödemektedir, Akaryakıta yapılan zamlar vahşicedir. 
1978'de 550 kuruş olan benzin önce 9 lira, sonra 17,5 liraya çıkarıldı. 
Buna munis demek mümkündür. Bu vahşidir. Gazyağı 350 kuruştan 10 liraya çıktı. Tüpgaz 65 liradan 125 liraya çıktı. Akaryakıt zamlarıyla milletin cebinden 70 milyar lira almışlardır. Bütçede bu kadar açık mı vardı? 
Eğer açık yok idiyse milletin cebinden 70 milyar lira neden alındı. Bu durum. 


Zam yağmuru devam ediyor... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Bakanı Orhan Alp arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenmişti. 

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bakanlar arasındaki anlaşmazlık dün- de sürdü. Zamlı fiyatlarn açıklanması bugüne ertelendi. Ancak, Başbakan Ecevit'in araya girmesiyle anlaşmazlık giderildi ve zamlı fiyatlar dün açıklandı. Hükümet çevreleri (o anlaşmazlığın zaten önemli olmadığını da ifade ettiler. 

Fiyat Saptama, Kont- . 
rol ve Koordinasyon Komitesinin tespit ettiği çeşitli tüketim malları- nın zamlı fiyatı ise Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre çeşitli malların zamlı fiyatları şöyle belirlendi: 

Tek kapılı 185 litrelik 
buzdolabının fiyatı 10 
bin 765 lira, 445 litrelik 
buzdolabının fiyatı 15 
bin 290 TLoldu. İki kapıl 355 litrelik buzdolabı 15 bin 260 TL, 410 
litrelik buzdolabı 20 bin 
140 liraya satılacak. Çamaşır makinası fiyatları 
da şöyle: Merdaneli 12 
bin 990, santrfüjlü 13 
bin 845 TL, tamburlu 16 
bin 925 TL. Tam otoma- 


Türkiye- 
Yunanistan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) durulacak, Bu görüşmeler den elde edilen sonuçlar iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri Şükrü Elekdağ ve Viron Teodoropulos tarafından değerlendirilecek. Karamanlis-Ecevit görüşmesinde alınan karar uyarınca iki Genel Sekreter üç dört aylık aralarla bir araya geliyor. Bu defaki buluşmanın Mayıs ayı başında Atina'da gerçekleşmesi gerekiyor, 


Genel Sekreterlerin iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunması için teknik düzeyde yaptığı bu temaslar, Mayıs ayı sonunda yapılacak NA- 
TO zirve toplantısında tekrar bir araya gelecek olan iki ülke Başbakanları tarafından gözden geçirilecek, 


- Ankara'daki diplomatik gözlemciler, iki ülke başbakanının görüşmelerinin devamı konusunda kendi Dışişleri Bakanlıklanna talimat verilmesi- nin beklendiğini ifade ediyorlar, 


IMF'nin borç verme... 


(Baştarafi 1. Sayfada) lemelerin yükünü yayarak bunun, toplumsal we siyasal açıdan daha kabul edilebilir duruma getirilmesinin oamaçlandığı" fikri yer alıyor. 


Fakat, borç, alan ülkeler, birinci kredi dilimi ötesindeki borçlanmalar için 'fon" ile müzakereleri sürdürmek zorunda kalacak, Bu müzakereler- de iç ve dış finansmanlar için bir canlandırma programı ele alınacak. 


IMF Yönetim Kurulu, birçok ülkenin, karşılaştıkları sorunların ağırlaşmadan IMF'ye baş vurmadığını, ağırlaşıncaye kadar beklediğini ileri sürdü. 

Yönetim O, Kurulu aynca birçok ülke ile yap tığı düzenli görüşmeler çerçevesinde, bu ülkelerin, dış ödemelerde güçlüklerle karşılaşmaya başlar başlamaz düzeltici önlemler almaya teşvik edilmesi kararı alındığını da savundu. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


tik çamaşır makinası ise 
21 bin 50 TL'ye satıla- 


cak. 

Akü fiyatları da şöyle belirlendi: 6 volt 16 
Amper'lik akü 480 TL. 
6 volt 200 A'lik akü 
3220 TL, 12 volt 32 A' 
lik akü 1320 TL, 12 volt 
200 A'lik akü 6235 TL. 

Elektrikli fırınların fiyatları ise 1000 TL ile 
1450 TL arasında değişiyor. 

15,40 ve 60 mumluk 
ampuller 18'er liraya, 75 
ve 100 mumluk ampuller 20'şer liraya, 150 mumluk ampul ise 30 liraya satılacak. 

Elektrik süpürgelerinin fiyatları ise 4280 ila 
1635 TL arasında değişiwar 

Yer döşemelerinin fitları şöyle belirlendi: nce Kalefleks yer döşemesinin metre karesi 110 
TL, kalın Kalefleks yer döşemesinin metre karesi 137.50 TL oldu. İnce Vinileks yer muşambası- nın metre karesi 170 lira, 
kalının metre karesi 280 
TL 5 mm. uk duz oto camının fiyatı 867 lira, 5 
mm.'lik ithal malı bombeli oto camının fiyatı 
1404 lira. 

Sabun ve deterjan fiyatları da artarak zamlar- dan nasibini aldı. Buna göre beyaz kokulu sabunun kilosu 28.80 TL. 
yeşil sabunun kilosu 20.50 TL. Deterjan fiyatları da şöyle: 1 kg'hk toz 
deterjan 22.75, 400 
gramlık krem deterjan 
10. TL. bir kilogramlık sıvı deterjan 36 TI, TAKSİ, DOLMUŞ 
“VE MİNİBÜS 
ÜCRETLERİNE 
YAPILACAK ZAMLARIN 

SINIRLARI BELLİ 

OLDU 

Fiyat Tespit, Kontrol ve Koordinasyon Komitesi, dolmuş, taksi, minibüs ücretlerine yapılabilecek zamların sınırlarını belirledi. Buna göre, akaryakıt ve girdilerdeki artış nedeniyle tarifelere yapılacak zam, minibüs dolmuşlarda yüzde 25'i, otomobillerle yapılan dolmuş taşımacılığında yüzde 35'i geçmemek üzere belediyelerce saptanacak. Ancak bu yolla yapılacak zamların, kesirli bırakılmayıp en yakın 50 ya da 100 kuruşa yaklaştırılarak yuvarlatılması kararlaştırıldı. 
Taksi (otaşımacılığındaki artışlar da yüzde 35'le sı- 


uie 


nırlı kalacak biçimde belediyeler tarafından saptanacak. 


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp "fazla zam isteyen ve zamları müdafaa eden ben değilim" dedi 

Orhan Alp fiyat tespiti konusunda kendisi hakkında maksatlı yayın yapıldığını söyledi. Orhan Alp bu konuda yaptığı açıklamada kendisinin tabandan gelmiş bir milletvekili olduğunu söyledi ve dâima halktan yana kararlar alınmasına gayret ettiğini belirtti. Söz konusu ekonomik t-A erin en kısa zamanda açıklanmasına taraftar olduğunu belirten Alp açıklamasını şöyle sürdürdü; Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hükümet kurulduğundan bu yana ve son ekonomik tedbirlerin hazırlanmasında olduğu gibi daima görevimi en iyi şekilde yapmanın gayreti ve mutluluğu içindeyim. ' 


Öte yandan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreter Vekili Cahit Asilsoy, "Paketler halinde gelen tedbirlerin çiftçileri ezidiğini" söyledi. Asilsoy, Başbaka- nın, ekonomik tedbirler paketini açıklamadan önce, işçi ve özel sektör temsilcilerinin fikrini alırken, tarım kesiminin görüşünü almamasını da eleştirdi. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 


İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 


1 Milleti soymaktır. 

2.İhtikardır. 

Nicin ihtikardır? Petrolün tonu 120 dolardır. 
Bu yaklaşık 3500 lira eder. Yani kilosu 3,5 lira. 
Petrolün en ucuz maddesi zift 5 liraya satılıyor. 
Benzin 17,5 liraya satılıyor, en kıymetlisi ise 200 
liraya satılıyor. En ucuz ürünü bile 5 liraya satacaksın, Buna ihtikar denmez de ne denir? Ne hakla 70 milyar lira alıyorlar. 
Bu 70 milyar liranın bir kısmını kamu kesimi ödeyecektir, Kamu kesimi bunu nereden ödeyecektir. Zaten 75 milyar zarar ediyorlar. 

Bir kısmını devletin yaptığı, bir kısmını yaptırdığı işler vardır. Zamlar bunlara da yansıyacaktır, Bunlar bütçenin neresinde vardır? O halde bunlar yatırımlardan kesilecektir. Takip edilen politika (o pahalılandırma politikasıdır. Böyle bir politika külliyen yanlıştır, Böyle bir politika ile vatandaşı ezersiniz. Elektrik, taşıma, diğer malların fiyatları aynı kalacak mı? Hiç bir şey aynı fiyatta kalmayacak. 
Herşeyin fiyatının yükseldiği yerde dar ve sabit gelirliler ne olacak? 

“Bunlara akıl verenlerin bir yanlışına dikkat çekmek istiyorum, Ekonomi kitapları hep yazar. 
Fiyat artırmakla tüketim kısılmaz. Vatandaş günlük ihtiyaç maddelerini almaktan vaz geçebilir mi? Kimin cebinden ne alıyorsun? 1979 da memurlara yüzde 19 zam yaptın, O daha 1978'de gitmişti. Bu zamlar yüzde 5060 zam getirir. 


YATIRIMLAR 


"Yatırımlar için ayrılan para ile aynı miktar yatırım yapmak mümkün mu? Ya yatırımlar gerçekleşemeyecek, yarım kalacak, ya da yatırımları tamamlamak için yüksek faizle para aranacaktır. 
Kuraklık vardır. Kuraklık geçmezse tarım ürünlerini de dışardan almak zorunda kalabiliriz. 

"Bu bir fesit dairedir. 
Siz kısır döngü oiyorsunuz, Burlar sır döngü- 


( "Bir ihtimal daha var” ya da yurtseverlik 


son anda CHP'li 


açıyor: 


Hazır bulunanlar taş 


çıklamak üzere toplanıyorlar. 

Toplantıyı yöneten hükümetin danışmanlarından biri 1970'lere kadar TİP'e yakın bilinip kisvesine 

Bir kez ciddi ciddi ne yapılacağını görüşmek üzere toplanınca, hazret toplantıyı şu sözlerle 


"Türkiye'yi ancak bir mucize kurtarır..." 


Bunlar zam yapınca ücretlere zam, sonra fiyatlara zam, tekrar zam Bunlar bütçeyi de bir kenara atmışlardır. 

Zam yapacaklarını ilan etmişler iç gündür zamları açıklayamamışlardır. Kendi içlerinde anlaşamamışlardır. Bu hükümet kendi içinde tutarlı ha? Gülerler adama. 
Bu hükümet elini vatandaşın cebinden hiç çıkarmadı. j. - Piyasada olmayan mallara zam yaptılar. 
Herkesle Türkiye'nin meselelerini konuşur hale geldiler. Bunların gidişi Allende gidişidir. 

vİçeriyi pahalılandırdın mı dışarıya mal satamazsınız. Bu adımın ikinci adımı devalüasyondur. 
Zaten Dolar 52 lira, Mark 
22 lira olmuştur. Bu böy: 
le gidemez. Çareyi vatandaşın cebinde aramak olmaz. 


SORULAR 

Demirel konuşmasını bitirdikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Demirel bir soru üzerine elektrik kısıntısı- nın bir kurultay yatırımı olduğunu,  barajlardaki suyun artmasıyla 2 saatlik kısıntının kalkamaya - cağını, Kurultaydan sənra kısıntının dört Saate çıkarak devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi. 


ALLENDE 

Demirel bir gazeteci- nin "bu hükümetin gidişi Allende gidişidir dediriz, bir Amerikancı darbe mümkün mü? "şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi. 


"Darbe olup olmayacağını ben nereden bileyim. Türk Silahlı Kuvvetleri ABD'nin güdümünde bir ordu değildir. Ben Allende gidişidir derken bunların programlarınin Allende programı olduğunu söyledim. Allende ne yaptıysa bunlar da aynını yaptı." 

Demirel bir soru üzerine de yazı işleri müdürlerinin mahkum olmasına karşı oldu:unu, bu meselenin en kısa zamanda ele alınmasını istedikleri - ni söyledi. 
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(Baştarafı 1. Sayfada) 


bürünenlerden. 


kesiliyor. Hazretin ko- 


nuşması bu inciyle kalsa iyi. Bunu daha bir sürü inci izliyor. Bir gerdanlık yapılacak kadar... 
Hazret anlatıyor, anlatıyor, bir yerde duruyor. 
Gözü ilerlere doğru dalıyor ve "Bir ithimal daha var" diyor ama son anda silkinip "Neyse, bundan şimdi söz etmeyelim." 

Hemen arkasından ekliyor: 

“Avrupa'da çalışan işçilerimizin yurtseverlik katsayısı çok yüksektir." İşte önlem paketinin hazırlanmasında katkısı bulunan bazı uzmanlar bu kafada... 

Bunun gerçekleşmeyeceğini akılları kesince, gözlerini Rusya'ya dikip üstü kapalı olarak "'Bir başka ihtimal''den söz ediyorlar. Bu konuda birçok çevrede uyanıklık başladığından onu da piyasaya süremeyince işçilerin yurtseverlik katsayısından''dem vuruyorlar. 

Buna karşılık AP Genel Başkanı ellerini oguşturuyor. Bir yandan seçimleri nasıl öne aldırabilitim hesaplarını yaparken, bir yandan da hükümete karşi puan toplayıcı yumruklar indirmek üzere Ege ve İstanbul turlarına çıkıyor. Havayı kokluyor, zemini yokluyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu gezilerine hazırlanıyor. 

Zemini müsait gördüğünde daha önce de bir yazımızda değindiğimiz gibi CHP Kurultayının CHP milletvekilleri arasında yaratacağı hoşnutsuzluktan yararlanmaya hazırlanıyor. 

AP çevreleri ''zaman lehimize işliyor" diyor. 

AP son zamları kendi puan hanesine yazıp duruyor. Demirel, Ecevit'in yerine "umut" rolüne giriyor. 

Hükümet cephesinde ise 14 aydır sürüp giden enflasyona kargaşalığa sorumlu araniyor. Wells Fargo taksidi gelip dayanmış. Amerikan Continental Grains şirketinin açtığı dava kaybedilmiş, tazminat ödenmesi gerekiyormuş. Herkes suçu birbirine yıkmaya çalışıyor. Ticaret Bakanı, Maliye Bakanını, Maliye Bakanı Ticaret Bakanını suçluyor. Kabağın bir kısmı da DPT'nin başında patlıyor ve devre dışı kalıyor. 


Bu arada paketi saran kâğıtlar teker teker açılıyor ve açıldıkça zamlar birbiri ardısıra arz-ı endam ediyor. Bu halkın sofrasından dilimler 
birer birer azalıyor. Süper benzine yüzde 66 
zam yapılırken, gaza yüzde 100 yapılıyor. 

Bir keşmekeş, bir kargaşalık. 

"Oysa sorunun çözümü kendi içinde gizli" diyor tecrübeli bir siyasetçi, "Bugüne kadar neler yapıldığına bakılsa nelerin yapılmaması ve nelerin yapılması gerektiği açıkça görülür. Cesaret lazım bugün Türkiye'de. Büyük politikalar lazım. Ama bu kimsenin ne umurunda, ne de kimsenin gözü bunu yiyor. Herkes bugünü kurtarmaya çalışıyor. Şantajla, ufak ayak oyunlarıyla uğraşacak yerde silkinseler Türkiye kendini toparlar. Elbette bu, bugünün yarının meselesi değil. Ama o kadar da ölmedik. Her şeyimiz var, yağ, un, şeker Bir tek şey yok, 


e da aşçıbaşı..." 
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YURT DIŞI BÜRÓLARI: ALMANYA FRANSA Hohenstaufen 
Str, 4 


BELÇİKA 
188, rue 


11 rue Jean Josaphat 


ağır darbeler yiyor 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

Kamboçya'da Vietnamlı işgalcilere ve onların kuklası Heng Samrin kuvvetlerine karşı mücadele etmekte olan Kamboçya Devrimci Ordusu'na bağlı 
başkent Pnom Pen'e 40 
kilometre uzaklıktaki Kompong Speh «kentini de düşmandan geri aldılar. 

Kompong Speh , Başkent ile ülkenin en önemli limanı Kompongson arasında yer alan son derece stratejik bir kent. 
Devrimci Ordu ; Kompongsong kentini işgalin ilk günlerinde geri almay! başarmış ve Vietnam birliklerinin havadan, denizden ve karadan saldırılarına rağmen şehri elinde tutmuştur 

Devrimci Ordu'ya bağlı Kamboçya gerilla birliklerinin ise Başkent yakınlarında faaliyeti yoğunlaştırdıkları ve Vietnam birliklerinin Başkent yakınındaki karayollarını çok zor kullanabilaikleri belirtiliyor. 

GÜVENLİK 
KONSEYİNDE 
OYLANAN 
KARAR METNİ 

Cuma gecesi BM Güvenlik Konseyinde oylanan, ancak Rusya'nın vetosu yüzünden geçerli ka; bul edilmeyen Vietnam ın Kamboçya'dan çekil- 


mesini öngören > karaı metninde özetle şöyle deniyordu: 


birlikler , 


üvenlik Konseyi bütün ilgili tarafları derhal «çatışmalara son vermesi çağrısında hulunur. 

Bütün ülkeler yabancı ülkelerde bulunan kuvvetlerini kendi topraklarına geri çekmelidir. 

Güvenlik Konseyi bölge dışındaki bütün tarafların ve ülkelerin çatuşmaları daha da yaygın: laştıracak, o tırmandıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunur. 

Bütün ülkeler diğer ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstermeli, aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmeli ve bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yardım önerilerine olumlu cevap vermelidir. 

Bu karar taslağı Endonezya, Malaysia, Filipin ler, Singapur ve Tayland tarafından konseye Norveç ve Portekiz tarafından sunulmuştu. 

Öneri, Güvenlik Konseyinin 15 üyesinden, aralarında Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleik Devletleri, Fransa, 
ngiltere de bulunan 13 
üye tarafından olumlu karşılanırken karara sa- 


"dece Sovyetler ve Çekos- 


lovakya karşı çıkmıştı. 
Rusya, Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğundan onun olumsuz oyu yüzünden karar geçerli sayılamamıstı. 


Afganistan'da Moskovacı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) dan kurtarıldığını söylediler, 

Öte yandan Moskova- nın resmi organı Pravda da Afganistan'da halk hareketinin güçlenmekte olduğunu itiraf etmek 20- runda kaldı, Pravda gazetesinde yer alan haberde Afganistan'daki mücadelenin Pakistan'dan yöne-' tildiği, hareketin. önder: lerinin geçen hafta Pakistan'ın Peşaver kentinde toplandıkları ileri sürüldü. 

Aynı gazete Afganistanlı gerillaların Çin Halk Cumhuriyeti tarafından eğitildiğini de iddia etti. 
Pravda ayrıca Afganistan' daki mücadeleyi Mısır'ın mali bakımdan: desteklediğini ileri sürdü. 

İsim belirterek İran'a da saldırıda bulunan Pravda gazetesi, İran yönetiminin Afganistan'da karışıklık çıkarmaya ve iki ülke arasında "fesatık" yaratmaya Ççalıştıgınıiddia etti. 

İRAN AFGANİSTAN 

İLE OLAN 

SINIRINI KAPATTI 


İran Hükümeti, Afganistan ile olan sınır kapılarını kapattığını açıkladı. Hükümet yaptığı açıklamada, kararın, Afganistan'da hükümet kuvvetleri ile isyan eden müslümanlar arasında çıkan 


çarpışmalar başladıktan sonra yüzlerce mültecinin İran topraklarına girmesi üzerine alındığını belirtti. 
Açıklamada ayrıca son beş yıl içinde İran'a bir milyondan fazla Afganl- nın sığındığı bildirildi. 

Pakistan Hükümetinin bir sözcüsünün İslamabad'a yaptığı, açıklamada, Pakistan'ın, toprakları üzerinde bulunan Afganistan'dan gelme otuz beş bin mültecinin ortaya çıkardığı sorunları Birleşmiş Milletlere ve öteki uluslararası kuruluşlara götürmeyi tasarla - dığını söyledi. 

Sözcü Pakistan'daki Afgan Mültecileri sayısı- nın 1978'deki hükümet darbesinden sonra binlerce artış gösterdiğini belirtti. 

İRAN AFGANİSTAN 

PROTESTO ETTİ 


Öte yandan İran hükümeti, Afganistan sınırına asker gönderildiği yolundaki Taraki yöne- 


timinin suçlamalarını reddetti. 

İran Geçici Devrim Hükümeti Dışişleri Ba- 


kınlığı Sözcüsü, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin asılsız olduğunu ve "bazı hükümetlerin kendi iç problemlerine başka ülkeleri bulaştırmak istediklerini" söyledi. 


Emniyet Amiri... 


(Baştarafı 1. Sayfada) birçok olaya karışması ve basında sık sık haberler çıkması üzerine görevinden ayrılarak bir büyük gazetede çalışmaya baş- 


lamıştı. 
Ancak Mete Altan birkaç ay önce bildirildiği- 


ne göre İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçı- 


oğlu'nun çağırısı üzerine tekrar işine dönerek birinci şube "K" masasın- da çalışmaya başladı. 


Mete Altanin "K" masasındaki göreve dönmesinin İstanbul Emniyetinde özellikle de Birinci Şubede huzursuzluklara yol açtığı bildiriliyor. 


Şehirlerarası otobüsseferlerinde zamlı ücretler açıklandı 


Trakya Otogarı e tararından yapıları 


açıklamaya göre, 


stanbul'dan 14 kente yapı- 


lacak otobüs seferlerinde uygulanacak yeni taşıma ücretleri şöyle: 


İSTANBUL'DAN ESKİ FİYAT YENİ FİYAT 


ANTALYA 
İZMİR 
ÇANAKKALE 
GELİBOLU 
KIRKLARELİ 
AYDIN 
DENİZLİ 
BURDUR 
ISPARTA 
VAN 

MUŞ 

ELAZIĞ 
EDİRNE 
ANKARA 


200 
130 
100 

75 
250 
200 
200 
200 
500 
450 
350 

75 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 


HOLLANDA 


200 lira 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 


320 lira 
250 " 
160 " 
125 
100 
300 
250 
280 
280 " 
650 
550 
450 
100 


120-150 lira Aynen kalacak. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurt içi 


108 TI 


hazırlanmış, 


(1 Aylık? 


Bir yılın öğrettikleri 


(Baştarafı 1. Sayfada) Ülkemiz Orta Doğu'da önemli bir strateji 


yere sahip. Bölgemizde Amerikan emperyaliz- * 


mi gerilemekte ve Sovyetler dünyava hakim 


i 
, 


olmak için bölgemize ve özellikle ülkemize yük- ` 


leniyor, Türkiye'yi teslim almaya çalışıyordu. 
Uzun yıllardan sonra ilk defa bir Sovyet savaş 


filosu Türkiye'ye yine geçen yıl içinde demir- - ledi. Sovyetler Birliği'nden çeşitli heyetler her “ 


alanda "işbirliğini" geliştirmek için akın ettiler. 

Hükümet bir uzlaşma ve denge politikası tutturmuş, büyüyen sorunlar karşısında seyirci bir tutum alıyordu. 

İşte böyle bir tablo çizildi geçen yıl. Bu işin bir yanı ve görünen yanıydı. Sorunlar böylesine büyüktü. 

İşin bir de başka yanı vardı. Yurdumuz üzerinde dolaşan kara bulutları gören ve sorunların üzerine cesaretle yürünmesini isteyen ve sayısı her geçen gün artan insanlar. Zorlukların üstesinden gelebilecek, yiğit ve fedakar bir halk. 
İşte biz zorlukların karşısında bu güce güvendik. 

Ayağı Türkiye toprağına basan her insanın harekete geçirilebileceğine ve birleştirilebilecegine inandık. 

Bir yıllık tecrübe bize bu inancımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha ispat etti. 

Kontrgerilla belasının üzerine yürürken özgürlükten yana binlerce okuyucumuzun destegini aldık, Devlet içine yuvalanmış bu cinayet şebekesini ortaya çıkarırken kitlelere dayanma- 


j 


l 


APAE e 


nın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gör- | 


dük. 


Kahramanmaraş'ta MHP'nin tertiplediği kat- ` 


liamla mücadele ederken, direnen bütün Kahramanmaraşlılar AYDINLIK muhabiri olmuşlar gazetemize haber yağdırıyorlardı. 

Sovyet Filosu'nun limanlarımıza demirleme- si sırasında attığımız "'DEFOL" başlığının Türkiye halkının duygu ve düşüncelerini yansıttığı inancı ve azmiyle gazeteyi hazırlıyorduk. 

Adalet Partisi iktidarının 1970 yılında hazırlattığı MHP dosyasını gün ışığına çıkarırken, Türkiye'yi iç kargaşalığa sürüklemek isteyen bir karanlık güce darbe indirmenin sevincini yaşıyorduk. 

Öte yandan Sovyetler Birliği'nin beşinci kolu TKP'nin iç savaş ve ülkeyi bölme tertiplerini adım adım izledik ve ortaya çıkarmaya çalıştık. KGB yazı dizimizde Sovyetler'in yüzüne taktığı sosyalizm maskesinin ne kadar aldatıcı olduğunu ortaya serdik. 

Şu anda sürdürdüğümüz "Bilinmeyen Sol" dizisiyle de okuyucularımızı "sol" içinde yaratılan kavga ve bölünmelerin nerelerden kaynaklandığı konusunda aydınlatmaya çalışıyoruz. SDBA B) 

Bir yılın hesabını yaptığımızda. bu bir yılı zorluklara karşı mücadele içinde geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 

Ülkemizin sıkıntılarına ilaveten tecrübe eksikliğimiz gazeteyi çıkarırken bir çok zorluğu el yordamıyla çözmemizi de beraberinde getirdi. Maddi sıkıntılar ve artan fiyatlar önümüzde büyük bir sorun olarak hâlâ durmaktadır. 

Ancak bu gazeteyi yaratan Türkiye halkı, gazetesini yaşatacak güce de sahiptir. Bizler 


de bir yıllık tecrübeyle daha uzun mücadelelere hazır olmanın inancı içindeyiz. 

Zorluklar var, sorunlar büyük. Ancak ilk günkü başyazımızda belirttiğimiz gibi "Yolumuz Aydınlıktır. Gelecek Aydınlık." 


Mersin Soda Sanayii... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


yatacak yer temini için Uçler Ticaret'ten 100 kadar yatak alındı ve işyerine yerleştirildi. 


Fabrikanın etrafını kuşatmış olan komando askerleri kimseyi fabrikaya yaklaştırmıyor ve resim çekilmesin& izin vermiyorlar. 


Grevin başlamasına kısa bir süre kala patronun başvurduğu bu kanunsuzluk Mersin kKamuoyunda tepkiyle karşılandı. Cam Holding'in hükümetten ithal kotası olarak yaptığı ithalatın milli ekonomiye verdiği zarar ortadayken hükümeün 'soda ithalatına devam edileceğini açıkla- 


KAYIP— Opera Akşam Ticaret Lisesinden aldığım şebekemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Celal KAYA 


ması işverenin yanında yer alan bir karar olarak değerlendiriliyor. 


Çin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) VİETNAM'IN İDDİASI 


Öte yandan, Çin'in ihtar harekatı ile ilgili bir bildiri yayınlayan Vietnam Savunma Bakanlığı, Çin'in "Vietnam'ı böl- 


1 


. işi : - I mek için yeni askeri ma- 


ceralara kalkıştığını" iddia etti. 


Savunma Bakanlığı bildirisinde, hareket boyunca, Vietnam kuvvetlerinin Çin'e 62 bin beşyüz kayıp verdirdiği de ileri sürüldü. 


Bölgedeki askeri uzmanlar, Vietnam tarafından verilen bu rakamlarn oldukça abartılmış olduğunu belirtiyorlar. 


BAŞSAĞLIĞI 


Kıymetli Hocamız, Okulumuz Müdürü 


Faruk Altunbay’ 


kaybettik. Ailesine, yakınlarına ve Yüksek Denizcilik Okulu mensuplarına başsağlığı diler, 


üzüntülerini paylaşırız. 


YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU 


Yurt Dışı 
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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİKLEŞİN 


© 7970 Eylüfünde Deniz Gezmiş grubuyla Hüsevin Inan grubu birleşerek THKO'yu oluşturdu 


© THKO D.Gezmiş, H.inan ve Y.Aslan'ın idamlarından sonra 


dağıldı 


© 74l6rden sonra ki THKO kökenli grup, H.Kurtuluşu ve Emeğin Birliği ortaya çıktı 


THKO kökenli gruplardan Emeğin Birliği hi tanıtmadan önce, THKO ' nun ne olduğunu nasıl kurulduğunu ve nasıl dağıldığını anlatacağız. 


4 Mart 1971 günü Ankara'da dört Amerikalı subay kaçırılıyor ve olaydan bir gün sonra TRT'ye „bırakılan bildiride, eylemin Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) tarafından yapıldığı açıklanıyordu. THKO adının ilk kez resmen açıklangan ve duyulması böyle oldu. 


Nasıl kuruldu? 


THKO'nun kuruluşunda ve eylemlerinde esas yönlendirici olan kişi, daha sonra idam edilecek olan Hüseyin İnan'dı, Önce TİP saflarında yeralan İnan ve birkaç arkadaşı, daha sonra MDD saflarına geçtiler. Ancak Milli Demokratik Devim tezinden çok Küba devripenden ve Uruguay'daki 

upamaros oGerillaların- dan esinleniyor ve silahlı propaganda fikrini savunuyorlardı. 

Bu dönemde Filistin'e giden İnan ve arkadaşları dönüşte Diyarbakır'da yakalandılar. 

1970 ortalarında hapisten çıkan İnan ve arkadaşları Ortadoğu Teknik Üniversitesi yurt- 


larına yerleştiler. Esas faalivetleri, okuldaki ça- 


tışmalarda yeralmak, askeri eğitim yapmak ve kendileriyle birlikte hareket edebilecek kişileri kendi yanlarına çekmekti. Dev-Genç'i bir öğrenci örgütü olarak görüyor ve bunun dışında kalıyorlardı. Bu dönemde ODTÜ'de şekilsiz bir grup oluşturdular. Silahlı eylem dışında ‘hiç bir şe- ye önem vermiyorlardı. 

Eylül ayı sonlarına doğru Bursa Cezaevinden çıkan Deniz Gezmiş Ankara'ya geldi ve bu gruba katıldı. Deniz Gezmiş'le birlikte, İstanbul'da Gezmiş'in çevresinde bulunan Cihan Alptekin, Nahit Töre ve öteki arkadaşları da Ankara'daki grupla bağlantılı olarak hareket etmeye başladı. 

Deniz Gezmiş, İstanbul'daki öğrenci hareketleri içinde ortaya çıkmış ve bu olaylara önderlik 
etmiş bir kişiydi. 1969 
yazında Filistin'e gitmişti. Daha çok Devrimci Öğrenciler Birliği (DÖB) üzerinde etkiliydi. Ankara'ya geldikten sonra, ODTü'deki grubun en popüler kişisi oldu, ancak grubu yönlendiren Hüseyin İnan'dı. 

O sırada TİP'ten ayrılmış olan vepropaganda yeteneği yüksek olan Sinan Cemgil de gruba katıldı, 


Zonguldak'tan IGD saflarını terkeden Adnan Obay yazıyor 


EMEK İŞ BANKASI SOYGUNUYLA EYLEMLERİNİ BAŞLATAN GRUP: 


Deniz Gezmiş, (ayakta) Hüseyin İnan (sağda) ve Yusuf Aslan (solda) Mamak Cezaevinde. 


© Hazırlıklar 


İstanbul kesiminin katılmasıyla birlikte, silahlı eylem hazırlıklarına başlandı. önceleri Ankara'da kısa bir süre şehir gerillası eylemleri yapılacak, daha sonra kır gerillasına.geçilecekti, Kır gerillasina başlatılacak yerler olarak Malatya- Akçadağ yöresi ile Adıyaman arasındaki 


bölge seçildi. Bu sırada TİP Akçadağ şubesi TİP' ten toptan ayrılmıştı. 
Bunlarla temasa geçildi. 
Daha önce bu bölgede yapılan bir haşhaş mitin - gi sırasında da bu yöre- deki kişilerle ilişliler kurulmuştu. Bu kişiler arasında o zaman kaçakçılık yapan Teslim Töre de 


vardı. Teslim Töre dağa, 


çıkacak olanlara yiye- 


cek sağlayacak bir bağlantı durumundaydı. 


THKO'lular eyleme geçmeye karar verdiklerinde şekillenmiş hiç bir görüşleri yoktu hatta adları bile yoktu. Partisiz de devrim olacağını, Tür- 


kiye'de devrim şartları « nın bulunduğunu ,bir tek 


silahlı mücadelenin eksik olduğunu, bu da başlatıldığında ülkenin her tarafında küçük grupların silaha sarılacaklarını ve daha sonra da birleşeceklerini düşünüyorlardı. 


İlk eylemleri 


ODTÜ çevresinde toplanan bu grubun ilk eylemi Emek İş Bankası soygunu oldu. Daha sonra bir Amerikalı asker kaçırdılar, zenc Olduğu için daha sonra bıraktılar. 

4 Martta. ise daha önce kaçırdıkları Amerikalı askerden aldıkları bilgilerle, 4 Amerikalı subayı kaçırdılar. Ve bu olayla ilişkili olarak TRT'ye bırakılan bildiri de ilk kez THKO'nun adı açıklanıyor ve Amerikalı subaylara karşılık 4 milyon lira fidye isteniyordu. İstenilen fidye ödenmedi ve THKO'lular kaçırdıkları subayları serbest bıraktilar. 


Amerikalı subayların kaçırılmasından bir gün sonra İstanbul kesimi de harekete geçiyor ve Selamiçeşme Akbank Şubesini soyuyordu. 


Nurhak dağlarında 


Ankara ve İstanbul'da bu eylemler olurken, THKO'nun öteki kadroları Akçadağ yöresinde dağa çıkmak için bekliyorlardı. 

Sinan Cemjgil'in gelmesi üzerine Nurhak dağlarına çıkıldı. Dağa çıkanlara katılmak için yola çıkan Hüseyin İnan Kayseri'de yakalandı. Deniz Gezmiş ve Yusuf _ Aslan ise Gemerek'te yö” 


'kalanarak Ankara'ya ge- 


tirildiler, 


Nurhak'ta bulunan grubun ise 10 kadar silahı vardı, Bu grup bir süre dağda kaldıktan sonra Deniz Gezmişleri kurtarmak için bir eylem planladılar. Yola çıktıklarında jandarmayla ça- 


tışmaya girdiler. Bu çatışma sonucu Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan ve Kadir Mariga öldürüldü, üç kişi yakalandı. 
Nurhak dağlarındaki öteki 'THKO'lularda kısa aralarla yakalandılar, ve Ankara'ya (götürüldüler. 
1. THKO davası olarak adlandırılan davada yargılandılar. Bu davada Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idama mahkum edildiler. 


Sonraki gelişmeler ve THKO'lar 


THKO kadrolarının büyük ölçüde yakalanmasından sora THKO nun eylemlerinde bir durul- ma oldu. 


Bu dönemde Deniz Gezmişlerin idamını önlemek için jandarma Genel Komutanının kaçırılması eylemine girişildiyse de bu eylem başarıya ulaşamadı. Deniz 
Gezmişler 6 Mayıs 1972 
de idam edildiler. 


H. İnan hapisteyken THKO'nun eylem çizgisini anlatan ve Gerillacıığı savunan "Türkikiye Devriminin Yolu" adlı bir broşür yazdı. 

Bu arada iki THKO ortaya çıktı. Birincisi Ankara çevresinde dışarda kalan gruptu. Bunlar da daha sonra yakalanarak 
2. THKO davası olarak adlandırılan davada yargılandılar. 


Öte yandan Nurhak'- taki yakalanmalar sırasında Filistin'e kaçan ve önceleri THKO içinde yardım sağlama dışında bir fonksiyonu olmayan Teslim Töre, Filistin'de öteki guplardan olanları da yanında topladı. Daha önceki ilişkilerinden yararlanarak, Filistin'deki örgütlerden para ve silah yardımı sağladı. Türkiye- ye gönderdiği bu silahlar daha sonra sıkıyönetim tarafından Akçadağ'da bu ortaya çıkarılacaktı. 


ELEŞTİRİLER... TEPKİLER... AÇIKLAMALAR... ELEŞTİRİLER... 
IKİ MEKTUP VE iKi TUTUM 


Aktancılar 


1. THKO davası sanıkları bir duruşma sırasında 


'Teslim Töre Filistin'- de kendini THKO'nun lideri olarak gösteriyordu, dönemde 
THKO programı 


bir de hazır- 


malıdır. Bunun tek tek her kuruşuna kadar hesabını vermeye her 


zaman hazırız. 


` seminerlere katılıyordum 


MÜCADELEMİZ SOVYETLER BİRLİĞİ İÇİN MIYDİEYOKSA BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN Mİ? 


Zonguldak'tan İGD saflarını terkeden Adnan Obay,İGD içindeki geçmiş tecrübesini değerlendiren bir yazı gönderdi. Yazının önemli bölümleri şöyle: 

1975'de İGD'lilerin saflarına katıldım. Onlarla birlikte faşist örgütlere karşı mücadele etmeye başladım. Arada bir yapılan ama yapılan seminerlerde Sovyetizm- den başka bir şey ele alınmıyordu. Konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra seminerin bittiğini söylüyorlardı. 

Aradan geçen iki seneden sonra derneğin masraflarmı karşılamak amacıyla bir İşçi Bürosu kuruldu. Amaç işçi bürosu- 


* nu oluşturan işçilerin çalıştıkları 


yerlerdeki işçi arkadaşlarından para toplamaktı. Bunların içlerinde ben de vardım. Para toplama isini ekseriyetle aybaşı ve ikramiye günleri hatta toplu para alındığı zaman yapıyorduk. Parayı toplamak için, Dernek Başkanı ve İşçi Bürosu'nun Başkanı bize, şu siyatesi izlememizi söylüyordu: "Parayı işçiden almadan önce, 'DİSK ïn grevde bulunan işçilerine yardım edelim. Onlarla omuz omuza olmalıyız ki, grev başarıya ulaşsın. Yarın biz haklarımızı almak için greve gittiğimiz zaman onların desteğini göreceğiz.' şeklinde konuşun” diyordu. Biz de böylece derneğe para toplama işini sürdürüyor, işçiyi bu şekilde kândırıyörduk. 

Her bölgede İşçi Bürosu'nda görev yapan sorumlu arkadaşlar vardı. Bu bölgelerde çalışan işçilerden para toplamak ve onlara bir de Sovyetler Birliği'ni 


öven İlerici Yurtsever Gençlik dergisini satmak İşçi Bürosu'nun söreviydi. 

Ama bizim bu yapmış olduğumuz mücadele, Sovyetler Birliği için mi, yoksa Türkiye'de işçi sınıfının ve bağımsız bir Türkiye isteyen halkımız için miydi? İşte bu sorunlar beni düşündürmeye başladı. 


ÇEKOSLOVAKYA'NIN 
İŞGALİ 


Sovyetler Birliği'ni öven konuşmalara karşı sorunlarımdan bir tanesi Çekoslovakya'nın işgal edilmesiydi. Madem ki, Sovyetler Birliği barıştan ve silahsızlanmadan yanaydı da, niçin Çekoslovakya'yı işgal ederek tankıyla Çek yurttaşlarını ezerek ülkeye girdi? 

Çekoslovakya 'sorununu tartışmak için dernekte bulunan arkadaşlarla konuşuyordum. 
"Rusların Çekoslovakya'yı işgalinin nedenlerini açıklar mısınız? 
dedim. Buna cevap olarak yönetimde bulunanlar şunu söylediler: 

""Çekoslovakya'da bulunan halkı ezen gerici yönetime karşı işçi sınıfı partisi Sovyetler Birliği'nden yardım istedi. Gerici iktidar yıkıldıktan sonra Sovyet askeri ülkeden geri çekildi." 

Bu cevaplarını olumlu karşılamadım. Onlara, Sovyetler'in ülkeden çekilmediklerini söyledim. Nedenine de gelince, Üniversitelerarası Olimpiyatlarda Çek gençleri şöyle bağırıyordu Sovyet sporcularına. "Sovyet askerleri ülkemizden çekilsin" 

Onların cevaplarına karşı bunu söyleyince, "burjuvazi iki günde çekilir mi'' dediler. 

Ben de, "bakın, sosyalist bir ülke bağımsızlık savaşını başla- 


tan bir ülkeye yardım ederse o ülkenin yönetimini eline alması mı gerekir, yoksa emperyalistlere karşı zaferini kazanan halkın kendini yönetmesi mi gerekir" dedim. 


İGD İLE BİRLİKTE 
YÜRÜMEK BAĞIMSIZLIĞA İHANET OLUYORDU 


Silahlanmaya karşıyım diyen bir ülke, nasıl olur da tarımı geride bırakıp son sistemli modern silah fabrikalarını kurmaya başlar. Gerileyen ABD emperyalizminin Nötron bombasını hedef alıp da kendi icat etmiş olduğu milyonlarca insanı yokedebilecek silahlarını gizler. 

Demek oluyor ki, halkının açğını, tokluğunu düşünmeyen Rusya'daki yeni çarlar, dünya halklarını birbirine kırdırmak, silah satabilmek, pazarlar elde edebilmek için halkı boyunduruk altına almak istiyor. 

Gelişen bütün bu olaylar karşısında da İGD'lilerden ayrılmak zorundaydım. Çünkü onlarla birlikte yapmış olduğum mücadele halkımızın ve işçi sınıfının mücadelesine ters düşüyordu. 
Açıkçası bir ihanet oluyordu. 


TEHDİT 


Dernekten yavaş yavaş kopmaya başladım. Derneğe uğramadığım süreler sık sık beni soruşturuyorlardı. Kendilerine her defasında gelmeyeceğimi söylüyordum. Ama onlar benim dernekten ayrıldığımı kabul etmiyorlardı. Bir gün çarşıda gezerken yanıma İGD'nin Yönetim Kurulu'nda bulunan biri geldi ve bana, "derneğe gelmediğin takdirde senin için iyi olmaz " dedi. 


Onların bu hareketinin aynı saldırgan faşistlerin hareketin- den bir farkı yoktu. 

Artık yüzlerine taktıkları maskeyi indirmenin zamanı geldi de geçiyor. , 

Türkiye halkı iki süper devletin uşağı değildir. Türkiye halkı bir bütündür. 

Yaşasın 45 milyon Türkiye halkının birliği. Ne Amerika Ne Rusya, Yaşasın Bağımsız Demokratik Türkiye! 


"inegöllü Devrimciler” imzalı mektup: 

“9 MART 
TARİHLİ YAYININIZ 
İŞÇİ SINIFINA 
İHANETTİR” 


Yayınımızla ve özellikle 9 
Martta açıkladığımız Turgut İbçioğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili olarak "İnegöllü Devrimciler" imzalı bir mektup aldık. Bu mektupta şunlar deniyor: 


Ey kendini proletarya sosyalisti olarak tanımlayan burjuva itleri. o İhbarcılığın en adisini Türkiye işçi sınıfı adına yapıyorsunuz. Sizi CİA'nın desteklediğini bilmiyor muyuz sanki! 
CİA'nın itleri, şunu iyi biliniz ki, yaptığınız ihbarcılık ve yalancılıkla işçi sınıfını asla aldatamayacaksınız. 

Siz bu ihbarlarla burjuvazinin resmi ve gayri resmi organlarına hedef gösteriyorsunuz (Tabii ki bunu iyi biliyorsunuz). 9 Mart tarihli, krokili, tanıklı büyük puntolu özene bezene yaptığı- 


nız ihbar ve bundan öncekileri Türkiye işçi sınıfına ihanetten başka birşey değildir. Şunu iyi biliniz ki, gerçek prole- 


tarya sosyalistleri birgün bu ihanetinizin hesabını soracaktir, 


Eğer biz gerçek sosyalistiz, yukarıdaki sıraladıklarınız saç- ma, sadece gerçekleri ortaya koymak istiyoruz diyorsanız ve Marksizmden bir parça anladığınızı ve bunları uyguladığınızı söylüyorsanız ve söylediğiniz gibi bir parca devrimci sorumluluğunuz varsa, şu mübarek gazetenizde bizim iddialarımızı çürütün ve kendinizisavunan bir cevap yazın. Bu cevap sadece bizlere değil, tüm sosyalistlere ve işçi sınıfına hitap edecektir, çünkü sizden başka herkes sizin hakkınızda böyle düşünüyor bunu sizde biliyorsunuz. 


Not: Yazıda geçen gruva veya herhangi bir gruba bağlı değiliz ve bu tavrınız sürerse sizin yanınızda asla olamayız. 


*** 


Yukardaki iki mektup iki ayrı tutumu yansıtmaktadır 

Zonguldak'lı işçi okurumuzun tutumu gerçekleri araştıran ve gerçeklerin gösterdiği yolu seçen tutumdur. Bu okurumuz tehditlere ve söylenenlere göğüs gererek sabırla doğruyu aramış ve doğruların yanında saf tutmuştur. 


"İnegöllü devrimciler" imzalı mektuba gelince, bir kere devrimcilerin ağzına yakışmayan kelimeleri ve gazetemiz hakkında tekrarlana tekrarlana sakız haline gelen iddiaları bir yana bırakalım. Gazetemiz maddi ve manevi olarak işçi sınıfının ve halkın 


Mektupta 9 Marttaki yayınımızda Turgut İbçioğlu cinayetini açıklamamızın, "işçi sınıfına ihanet'' olduğu söyleniyor. Mektubu yazanlar, olayın doğruluğu yanlışlığı üzerinde durmaya gerek görmeden, olayın açıklanmasını eleştiriyorlar. 

Açıkladığımız olayda ne olmuştur? Okuldan çıkan öğrencilere saldıran grubun içinden, ne olduğu belirsiz biri sılahını çekip bir kişiyi öldürmüş, bundan sonra birçok yerde devrimcilere karşı saldırı kampanyası açılmış, TKP'nin Atılım dergisi bile bu gelişmeleri ballandıra ballandıra yazmıştır. 

Bu olayın işçi sınıfının yararına bir yanı var mıdır? Bu olayla sol birşey kazanmış mıdır? 
Hayır, aksine çok şey kaybetmiştir. Solculuğu, önüne gelene saldırma, istediğini vurup öldürme, sonra da olayı örtbas edip başkalarının üstüne yıkma olarak göstermek, kimsenin hakkı değildir. Hangi işçi Bakırköy Lisesi önünde olanları benimser, “aferin ne iyi yapmışlar" der acaba? 

Ancak gangster çetelerinin yapabileceği böyle birşeyi de örtbas etmek,işçi sınıfına yapılacak en büyük ihanettir. 
Bunlar ortaya serilmelidir, bu olayların (o arkasındakiler açığa çıkarılmalı, tecrit edilmelidir ki, işçi sınıfı ve halkın davası böyle pisliklerden arınabilsin. Bu eylemleri yapanlar, bir daha tekrarlama cesareti bulamasınlar. 

Mektubu yazanlara, gerçeklerden korkmamayı, sebatla gerçekleri aramayı oöğütlüyoruz. 
Hangi gruba bağlı olacaklarını tespit etmeden önce gerçeklerin ne olduğunu tespit etmeleri gerekir. Kendine devrimci deme- nin ilk sartı budur. 


ladı. Ancak daha sonra işi silah kacakçılığınadönüştürdü. Bunun üzerine çevresindekiler T. Töre'ye tepki o göstererek ondan ayrıldılar ve 'lürkiye'ye döndüler. Bunların dabir kısmı yakalandı. 


Gruplar ve birlik toplantıları 


1973'ten sonra, 
THKO görüşlerini savunan küçük grupçuklar ortaya çıktı. Bu dönemde "Geçmişin eleştirisi" adlı bir broşür dağıtılma- ya başlandı. Bu broşürde THKO'nun geçmiş çizgisinin esas olarak doğru olduğu, yenilginin geçici taktik bir yenilgi olduğu söyleniyordu. Bu broşür- den sonra değişik konularda birkaç broşür daha 


dağıtıldı. 

Bu dönemde THKO görüşlerini savunanlar arasında kümelenme vardı. Nahit Töre ise TKP görüşlerini savun- 


maya başlamıştı . 

1. THKO davası sanıklarıyla daha sonra Filistin'den gelen ve yakala- 
'nan kesim arasında görüş birliği sağlandı. Türkiye'- ye dönen T. Töre ise Malatya, Antep çevresinde faaliyetlerine başlamıştı. 
Buradaki ağaların “bazılarını kovuyor, yerine kendisi yerleşiyordu. T, Töre bu dönemde THKO adına "Mücadelede Birlik" adlı bir broşür çıkardı. 

Daha sonra dava sa nıklarıyla Teslim Töre arasında birlik için bir dizi toplantı yapıldı. Bu toplantılarda birinciler Sovyetler Birliği'nin Sosyal Emperyalist bir ülke olduğunu, oOTHKO'nun geçmiş çizgisini de hatah gördüklerini belirtiyorlardı. T. Töre ise Sovyetler Birliği'nin sosyalist olduğunu söylüyor ve Moskova yanlısı görüşler savunuyordu 

İki grup Kısa bir süre birleşip birlikte hareket ettilerse de daha sonra ayrıldılar. Zaten birlik döneminde de birbirlern- den ayrı hareket ediyor 


ve birçok şeyi birbirlerin - den saklıyorlardı. 


Ayrılık ve iki dergi 


Daha sonra sosyal emperyalizmi kabul eden ve geçmiş çizgiyi eleştirenlerin görüşleri doğrultusunda Halkın Kurtuluşu dergisi yayınlanmaya başladı ve bu görüşleri savunan gruba da Halkın Kurtuluşu grubu adı verildi. öte yandan T.Töre'nin görüşlerini savunan Emeğin Birliği adl bir dergi de yayınlanmaya başladı ve bu gruba da “Emeğin Birliği" adı verildi. 


*** 


Yarın THKO kökenli gruplardan Emeğin Birliği grubunu ve bu grubun yönlendiricisi T. Töre'nin Filistin'de kurduğu 'karanlık ilişkileri ele alacağız. Öteki THKO kökenli gruplardan Halkın Kurtuluşu'na ve bu grup içindeki bölünmelere, önümüzdeki hafta kendine yakın gruplarla birlikte değineceğiz. 


“yarın 


